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Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. 
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen 
zonder enige vorm van discriminatie.

“Onze missies stralen hoop uit”
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Voorwoord

Aan de slag !
Heb je de uitnodiging al 
ontvangen?
Heb je ook het belangrijke 
nieuws vernomen dat alle 
programma’s onderbrak en 
een speciale editie in de pers 
verdiende? 

“Vandaag is u in de stad waar eerder koning David 
is geboren, de Messias ter wereld gekomen. Hij is 
de Redder, de Heer.»¹

Deze taal van de Schrift in de aankondiging aan de slapende 
herders op de vlakten van Palestina zou in onze woorden als 
volgt klinken:

“Speciale editie! In een eeuwenoud dorp in België zal een 
buitengewone geboorte de wereldgeschiedenis veranderen 
en de planeet redden van het kwaad en de ondergang”. Dit 
nieuws verdient een headline op de voorpagina’s van de kranten 
en een flashbericht in het televisienieuws, want het gaat niet 
om een  evolutie  in de geschiedenis, maar wel degelijk om 
een  revolutie: een explosie van macht en glorie! Historische 
tegenstanders zullen worden verzoend, onrecht zal worden 
afgeschaft.
Het is Gods liefde die leven en gezag krijgt op aarde.

Verlossing (dit woord is ons dierbaar) is de groei van de mensheid, 
niet door technologie, maar door potentiële liefde: een liefde die 
leidt tot het punt van zelfopoffering en vergeving.

Technologie, filosofie en wetenschap kunnen de wereld niet 
redden van de vernietigende krachten die voortdurend aan het 
werk zijn en die naar boven komen in deze tijden van oorlog, 
ziekte en de strijd om te overleven.

Verlossing is dit universele nieuws dat zich uitbreidt naar de 
dakloze en de mishandelde vrouw, het kind en de ouderen, de 
rijken en de armen. God overstijgt scheidingen en geeft zichzelf 
voor iedereen. De mensheid verlangt naar deze verzoenende 
revolutie.

Verlossing komt van God, en daarom is er verheugend nieuws 
met Kerstmis: God zelf komt ons verlossing brengen!

Zullen we Hem met vertrouwen verwelkomen? Dat is alvast mijn 
wens en geeft betekenis van onze inzet voor de zwaksten. Door 
verlossing worden ze sterk! 
 

Majoor Jean Olekhnovitch
Nationaal officier voor België

 

1 Lukas 2:11
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Kerstboodschap van de Generaal
Dit jaar had ik het voorrecht 
om het Testify Congress 
(Getuigenis Congres) bij 
te wonen in het westelijk 
territorium van het Leger des 
Heils in de Verenigde Staten.
Er waren veel hoogtepunten dat 
weekend, maar voor mij staken de 
verbazingwekkende verhalen van 
verandering er bovenuit. Verhalen 

van mannen en vrouwen die radicaal waren veranderd zodra ze 
Gods liefde in hun leven hadden leren kennen in de    persoon 
van Jezus Christus. ‘Want God heeft de wereld zo lief…’ ja, ik 
heb de tijd in dit Bijbelvers aangepast. Eigenlijk staat er: ‘Want 
God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven,’ 1. Maar Gods liefde is vandaag net zo echt, waar en 
diep als op die allereerste Kerstdag. De gave van Zijn Zoon, onze 
Redder, blijft het grootste bewijs van Gods liefde en Zijn plan 
voor alle mensen. En dat geldt niet alleen voor het verleden, maar 
ook voor vandaag de dag. Dat is het geweldige nieuws dat we 
mogen vieren met Kerst.

Dat nieuws werd al lang daarvoor aangekondigd door de profeet 
Jesaja: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder. En 
men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding 
van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde 
komen.’ 2

En dit werd opnieuw verklaard door de engelen toen Jezus werd 
geboren: ‘En er waren herders in diezelfde streek, die 
zich ophielden in het open veld en ‘s nachts de wacht 
hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer 
stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen 
hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei 
tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig 
u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 
namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, 
in de stad van David; Hij is Christus, de Heer. En dit zal 
voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken 
gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er 
bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, 
die God loofde en zei: “Eer zij aan God in de hoogste 
hemelen, vrede op aarde aan alle mensen van goede 
wil”.’ 3

De Bijbel vertelt dat de herders meteen op weg gingen om 
Jezus te vinden. En toen ze Hem hadden gezien, vertelden ze 
het aan iedereen die het maar wilde horen. Ik vind dat prachtig! 
Ze begonnen meteen hun ervaringen door te geven. De herders 
herkenden Jezus. Ze zagen wie Hij was – hun Redder – en ze 
verloren geen seconde om het goede nieuws met anderen te 
delen. Wat een getuigenis!

Gelovigen hebben vanaf die tijd de missie uitgevoerd van het 
verspreiden van Gods reddende, vergevende en verlossende 
werk door Zijn Zoon, onze Redder, Jezus Christus. Ik heb het 
bewijs daarvan gezien en gehoord tijdens het Testify Congres. 
Ook daar deelden mensen het goede nieuws van Gods 
veranderende kracht in en door hun leven. Net zoals de herders 
dat lang geleden deden. 

In zijn boek Sacred Risk (Heilig Risico) schrijft Generaal Shaw 
Clifton (1945-2023): ‘Kerst is samengevat in Jezus. Zijn naam 
dient door de hele geschiedenis als verklaring dat er een Redder 
is. En als er een Redder is, is het ook logisch dat we gered 
moeten worden. Sterker nog: al voordat wij ons realiseren dat we 
een Redder nodig hebben, is Hij er al. Hij overtuigt ons van onze 
diepste noden en via de Heilige Geest dringt Hij ons zachtjes in 
de richting van een antwoord op Zijn aanbod van redding. Kerst 
is daarom ook het ontdekken, of herontdekken, of opnieuw 
bevestigen van Jezus als Redder. En in dat ontdekken, ontdekken 
we ook onszelf en de toestand waarin we ons bevinden.’

God is nog altijd in staat om de harten van mannen en vrouwen 
te veranderen en hun nieuw leven te geven. En net als de herders, 
kunnen wij getuigen van dat goede nieuws naar de mensen om 
ons heen. 

Laten we deze Kerst, als we de geboorte van onze Redder vieren, 
God vragen om ons sterk te maken door de Heilige Geest. Zodat 
we vol toewijding het woord van Jezus brengen. Waardoor meer 
en meer mensen de liefde van God gaan ervaren, zoals die is 
geopenbaard in de gave van zijn kostbare Zoon, onze Redder: 
Jezus de Zoon van God. 

Samen met commissioner Bronwyn bid ik u Gods zegen toe voor 
de komende Kerstdagen. 

Lyndon Buckingham
Generaal 4

1 Johannes hoofdstuk 3, vers 16
2 Jesaja, hoofdstuk 9, vers 5 en 6

3 Lukas, hoofdstuk 2, vers 8-14
4 De generaal is het internationale hoofd van het Leger des Heils.
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Via onze kerstpotten willen we een 
boodschap van hoop verspreiden 
tijdens de adventstijd. Kerstmis 
is de perfecte tijd voor het Leger 
des Heils om over de hele wereld 
de straat op te gaan om mensen te 
herinneren aan deze missie. Wie 
heeft er nog nooit een Amerikaanse 
kerstfilm gezien met een kerstpot 
van het Leger des Heils, met 
belgeluid en een fanfare op de 
achtergrond? Het maakt nu deel uit 
van de kerstfolklore en in sommige 
landen zelfs van het collectieve 
onderbewustzijn.

Maar wat is het nut van deze traditie 
van kerstpotten ?

Het hele jaar door werken de christelijke 
gemeenten van het Leger des Heils 
(korpsen) om het evangelie van Jezus 
Christus te verkondigen en menselijke nood 
te lenigen in zijn naam, zonder onderscheid. 
365 dagen per jaar verwelkomen we 
mensen die een luisterend oor nodig 
hebben, of materiële of geestelijke steun. 
Kerstmis is een tijd waarin de herinnering 
aan vroegere vreugden pijnlijk kan zijn 
voor mensen die geïsoleerd leven of in een 
precaire situatie verkeren. Daarom komt 
onze organisatie in deze tijd van het jaar 
nog meer in actie om zo goed mogelijk in 
te spelen op de behoeften van mensen 
die zich tot onze christelijke gemeenten 
wenden. Onze campagne om op straat 

giften in te zamelen, met onze kerstpotten, 
stelt ons in staat om voorbijgangers aan 
onze aanwezigheid te herinneren en ook 
om een sprankeltje hoop van Kerstmis 
door te geven.

Ons werk stopt niet na Kerstmis 

Deze inzamelingsactie is essentieel om 
ons werk het hele jaar door te kunnen 
voortzetten. Een groot deel van het geld dat 
in de maand december wordt ingezameld, 
zal worden gebruikt om de verschillende 
kerstfeesten te financieren die we in 
onze christelijke gemeenten (korpsen) 
organiseren voor mensen die geïsoleerd 

zijn of in precaire situaties verkeren. Maar 
ons werk stopt niet na Kerstmis en het 
koude weer. Het hele jaar door blijven 
onze officieren (pastors) en teams van 
vrijwilligers mensen verwelkomen die naar 
onze verschillende afdelingen komen op 
zoek naar materiële en/of geestelijke hulp. 
Dus als je onze kerstpotten in de straten 
ziet, denk dan ook even aan de mensen 
die we dankzij jouw vrijgevigheid het hele 
jaar door ondersteunen ! 

Esther tesch

Kerstpotten van het Leger des Heils een kerstfolklore ?

 OP WEG NAAR KERSTMIS 

Onze vzw biedt de mogelijkheid om te profiteren van de geldende fiscale voordelen. Elke gift van 
een minimumbedrag van 40 € geeft recht op een belastingvermindering van 45%. Bijvoorbeeld: 
voor een donatie van 40 € heeft u recht op een belastingvermindering van 18 €. De werkelijke 
kost van uw donatie bedraagt dus 22 €.

☞		Doneer via : 
 www.legerdesheils.be
☞	of via overschrijving :  
 IBAN : BE53-1910-5124-4153
	 BIC : CREGBEBB

Bedankt voor uw vrijgevigheid.
 

Help ons om onze missie van 
sociale, materiële en geestelijke 
steun aan kwetsbare mensen 
voort te zetten.

Een kans om je vrijgevigheid te tonen.
Lees meer over de kerstpotten 2024 van het 
Leger des Heils België
https://www.armeedusalut.be/nl/kerstpotten/

Kerstpotten in de straat



Omdat de kerstpotten begeleid worden door muziek, met onze fanfares of muzikanten, nodigen 
we je uit om enkele traditionele kerstliederen te herontdekken en te zien hoe ze weerklinken in de 
wereld van vandaag...

Stille nacht 

Neem nu het kerstliedje Stille nacht : het gaat 
over het hulpeloze kerstkindje, gewikkeld in 
doeken, geboren in een stal. We associëren dit lied 
onmiddellijk met onze opvangcentra voor dakloze 
mensen, zoals de onthaalcentra Foyer Georges 
Motte en De Foyer Bodeghem. Het zijn plekken 
waar dakloze mensen een plek van troost kunnen 
vinden: met soep, een warme deken, een beetje 
menselijke aandacht, gezelschap. En misschien 
wel het allerbelangrijkste: een opstap naar een 
betere toekomst. 

In exelsis deo 

Kerstmis is ook een gelegenheid om geestelijke 
vragen te stellen en je geloof te uiten: in onze 
christelijke gemeenschappen worden tijdens de 
adventsperiode veel feestelijke evenementen 
georganiseerd: feestmaaltijden, kerstdiensten, 
cadeaus, kersthapjes... speciale momenten om 
vreugde te brengen en waar iedereen welkom is !

Nu zyt wellekome 

Dit lied gaat over Oekraïense vluchtelingen. Deze mensen 
leven in grote onzekerheid door de oorlog in hun land. Ze 
hebben geen enkele rustige nacht. In België is het Leger 
des Heils sinds augustus 2022 betrokken bij de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen: meer dan 50 Oekraïense 
vluchtelingen worden opgevangen in ons opvangcentrum 
in Spa en krijgen een uitgebreide begeleiding, ook 
psychologisch. 

O dennenboom 

Wat een vreugde voor een kind om een cadeautje 
onder de kerstboom te vinden! Kerstmis is ook een 
gelegenheid om met bedrijven samen te werken: 
met de steun van Mars Belgium geven we elk jaar 65 
kinderen een gepersonaliseerd geschenk tijdens een 
kerstfeest. Het is een moment van vreugde voor het 
kind en een opluchting voor de ouders, die worden 
ondersteund door onze schuldbemiddelingsdienst. 

De muzikale kerstpotten!
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Nieuw voor 2024: een moderne kerstpot !
Dit jaar gaan de kerstpotten van het Leger des Heils digitaal. Naast de traditionele kerstpot 
vind je een digitaal inzamelpunt, waar je alle soorten donaties kunt doen (cash, kaart of 
overschrijving). 
Elke donatie telt: een klein gebaar voor een grote impact !



6Go !

In september 2024 konden tien 
Oekraïense vrouwelijke artsen even 
op adem komen van de oorlog in 
een vredige en gastvrije omgeving in 
België. Tien dagen lang bood de Villa 
Meyerbeer, geborgen in de Ardennen, 
hen een welgekomen rustpunt in het 
kader van het project ‘De weg naar 
genezing’. Dit initiatief, georganiseerd 
door het Leger des Heils, had als doel 
hen therapeutische en geestelijke 
steun te bieden en hen even weg te 
halen uit de verschrikkingen van de 
frontlinie.
 
Heropladen voor hoop en moreel 
herstel

Het project “De weg naar genezing” werd 
in het leven geroepen om een veilige 
plaats te bieden aan deze vrouwen – 
heldinnen van het dagelijkse leven – die 
onvermoeibaar werken om de gewonden 
te verzorgen te midden van een oorlog. 
Na het doorstaan van extreem gevaarlijke 
situaties in Oekraïne, stelde hun verblijf in 
België hen in staat om een omgeving te 
ontdekken die hen sereniteit en stilte bood, 
een schril contrast met hun dagelijkse 
realiteit van luchtalarm en oorlogsgruwel.

De tien vrouwen kregen niet alleen de 
kans om uit te rusten, ze bezochten ook 
trekpleisters zoals Brussel, Brugge en 
de Luikse provincie. Het orgelpunt van 
hun verblijf was een bezoek aan het 
Palais des Princes-Évêques (Paleis van 
de Prins-bisschoppen), waar ze werden 
verwelkomd door het kabinet van de 
gouverneur van Luik. De ontmoeting 
onderstreepte het belang van hun werk 
en moed, en herinnerde iedereen aan hun 
cruciale rol in het beschermen van levens 
in Oekraïense ziekenhuizen die omsingeld 
zijn door Russische troepen.
 
Momenten van gedeelde vreugde

Naast culturele bezoeken beleefden deze 
Oekraïense artsen ook momenten van 
vreugde en samen delen. Na meer dan 

De weg naar herstel: 
een toevluchtsoord voor Oekraïense gezondheidsheldinnen

twee jaar oorlog hadden deze vrouwen 
eindelijk de kans om even te ontspannen en 
te genieten. Een van de hoogtepunten was 
een feestelijke dag in Spa, waar ze konden 
dansen en genieten in het gezelschap van 
leden van het Leger des Heils en lokale 
vrijwilligers. “We kwamen bevroren aan, 
maar jullie welkom verwarmde ons”, zei 
een van de deelnemers, ter illustratie van 
de overstap die ze tijdens hun verblijf 
hadden ervaren.

De momenten van gebed en meditatie 
waren essentieel voor deze vrouwen en 
gaven hun genezingsproces een spirituele 
dimensie. “Deze gebeden doen ons 
goed”, zei een van de vrouwen, waarmee 
ze het belang van deze momenten van 
geestelijke connectie onderstreepte. Maar 
ondanks de rustgevende sfeer vergaten ze 
nooit de realiteit die hen te wachten stond 
in Oekraïne, waar hun collega’s en families 
nog steeds leven onder de constante 

dreiging van oorlog.
 
Een project om de heldinnen aan het 
front te helpen

Het project “De weg naar genezing” werd 
geboren uit een dringende behoefte: een 
plaats van herstel geven aan deze vrouwen 
die elke dag hun leven riskeren om dat 
van anderen te redden. Het programma 
werd opgezet door het Leger des Heils in 
samenwerking met de burgemeester van 
Chotska, Mikola Noga, en stond onder 
toezicht van kapiteins Michaël en Marie 
Druart en psychologe Olena Chantseva 
Kovalenko. Samen zorgden ze voor het 
succes van dit unieke verblijf en gaven ze 
de Oekraïense artsen materiële, morele en 
spirituele steun.

Kapitein Marie Druart-Lange, die verant-
woordelijk is voor de Bijbelstudies in 
Spa, speelde ook een centrale rol in de 

Het vluchtelingencentrum van het Leger des Heils in Spa verwelkomde 
van 20 tot 29 september vrouwelijke Oekraïense artsen.

 OP WEG NAAR KERSTMIS 
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begeleiding van deze vrouwen. De 
organisatoren, die zich bewust zijn van het 
belang van een dergelijk initiatief, willen 
het project nu een permanent karakter 
geven. Michael Druart heeft een oproep 
gedaan voor donaties om € 7.000 in 
te zamelen om drie nieuwe kampen 
te organiseren in 2025. De hulp van 
vrijwilligers zoals Ellie Strenk, die speciaal 
uit de Verenigde Staten kwam, hielp ook 
om de deelnemers verrijkende activiteiten 
te bieden tijdens hun verblijf.
 
Licht in de duisternis

De reis was meer dan een pauze voor deze 
gezondheidshelden. Het diende als een 
herinnering aan het belang van steun en 
solidariteit in tijden van crisis. Toen ze België 
verlieten, werd het hart van de vrouwen 
verscheurd tussen de vreugdevolle 
momenten van vrede te hebben ervaren en 
de bezorgdheid om hun dierbaren die nog 
steeds in Oekraïne waren. Ze namen ook 
iets van de menselijke warmte en hoop 
met zich mee die hen zullen helpen om hun 
strijd voort te zetten.

Het project “De weg naar genezing” stopt 
hier niet. Het maakt deel uit van een 
bredere inspanning om blijvende steun te 
bieden aan degenen die het zwaarst door 
de oorlog zijn getroffen. Elke bijdrage, elk 
gebed en elk gebaar van solidariteit telt 
om ervoor te zorgen dat andere heldinnen 
zoals deze Oekraïense artsen ook de weg 
naar herstel kunnen vinden. 

Kapitein Michaël Druart

De keukenapparatuur wordt geïnstalleerd ten huize Clair Matin

Het Goede Nieuws van de Verlossing 
verkondigen is een dagelijks 

aanwenden van woorden, daden en 
een helpende hand. Steun het werk 

van het Leger des Heils door een 
donatie te doen.

www.legerdesheils.be

Goed nieuws voor de kinderen !

Een terugblik op het project om onze uitrusting in het kindertehuis 
Clair Matin te verbeteren.
Na vele jaren trouwe dienst voldoet onze gemeenschappelijke voorziening niet meer 
aan de huidige normen. Ondanks inspanningen zijn de teams niet meer in staat om het 
niveau te handhaven dat verwacht wordt door de professionele vereisten van het FAVV 
(Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen). Daarom moesten we 
een project opstarten om de muren en de keukenuitrusting van het kindertehuis in 
Ukkel volledig te renoveren.

We lanceerden opnieuw een oproep voor donaties om de kosten van het project te 
dekken en velen van jullie hebben al gereageerd, waarvoor onze dank. Donateurs 
hebben gereageerd op onze specifieke oproep in september. We moeten ons blijven 
inspannen om elk element, elke tegel, elke kraan te kunnen aanschaffen!

De instelling wordt mede gefinancierd door Aide à la Jeunesse (Jeugdhulp) en zal 
een deel van de keukentoestellen betalen. Een groot aantal schenkers heeft 
dadelijk gereageerd op de oproep voor donaties begin september, maar we 
komen nog €15.000 tekort. We herhalen onze oproep zodat het inspectiebezoek 
snel kan volgen. Hoe eerder hoe beter, want in de tussentijd moeten we maaltijden 
laten bezorgen, met alle extra kosten van dien. Wij verheugen ons, samen met 
u, als we dit prachtige project in onze volgende editie kunnen aankondigen als 
afgerond. 

Majoor Jean Olekhnovitch 
Nationaal Officier voor België

Oproep project keuken
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Het “Angel Tree” project van het Leger des Heils legt een link tussen het bedrijfsleven en de vrijwilligerssector.

“Angel Tree” : een feestelijke gebeurtenis vol hoop
Het Angel Tree programma is een solidariteits initiatief 
dat in 1979 in de Verenigde Staten werd opgezet door het 
Leger des Heils en vervolgens werd uitgebreid naar heel 
wat andere landen. De bedoeling is dat werknemers van 
partnerbedrijven kerstgeschenken geven aan kinderen 
uit gezinnen in moeilijkheden. België neemt sinds 2023 
hieraan deel met Mars Belgium.

Voorbereidingen vooraf
De ouders, begeleid door de schuldbemiddelingsdienst van 
het Leger des Heils in Brussel, schrijven hun wens voor een 
geschenkje aan hun kind op een kaart in de vorm van een 
engel. Deze kaarten worden vervolgens doorgegeven aan 
medewerkers van Mars Belgium, die de cadeaus kopen 
volgens de aangegeven wensen, in een prijsklasse tussen 
€30 en €40. De christelijke gemeente van Brussel organiseert 
een feest met entertainment. Dit evenement is meer dan 
alleen maar cadeautjes uitdelen en laat kinderen uit kansarme 
gezinnen het gevoel van magie met Kerstmis zelf voelen.

Een sprankje hoop tijdens de feestdagen

“Angel Tree” is een viering van engagement, solidariteit en 
teamspirit. Door dit evenement brengen de medewerkers 

van Mars Belgium en het Leger des Heils niet alleen vreugde 
aan gezinnen, maar versterken ze ook hun band en hun vast-
beradenheid om hun gezamenlijke missie na te streven, met 
de steun van medewerkers van een partnerbedrijf.

“Samen hebben we memorabele momenten gecreëerd die 
gegrift zullen blijven in onze harten en die van de gezinnen die 
we dienen,” zegt een vrijwilliger. 

Esther Tesch

1 **Teambuilding**, in het Nederlands ook wel “teamversterking” of “teamcohesie” genoemd, is een methode die begin jaren 1980 in de Verenigde 
Staten is ontstaan. Het doel ervan is het versterken van de sociale banden binnen een groep mensen die tot een bedrijf of een instelling behoren.



Een betekenisvol engagement 
voor de organiserende teams

Een evenement voor gezinnen, 
dat kinderogen laat stralen!

Met Kerstmis hebben we een prachtig initiatief gesteund: “Angel Tree”. Dit 
project gaf al onze medewerkers de kans om hun vrijgevigheid te tonen door een 
cadeau te kopen voor een kind dat niet per se een cadeau krijgt met Sinterklaas 
of Kerstmis. 

Het mooie van Angel Tree is dat het een heel persoonlijk cadeau is. Elk kind 
heeft specifieke wensen: een pop, een fiets, een bouwpakket, een legpuzzel of 
een knuffel, enz. Het vervullen van zijn of haar droom versterkt het gevoel van 
verbondenheid.

Het initiatief werd met veel enthousiasme ontvangen door alle medewerkers. 
Ik had het geluk om het feest bij te wonen waar de kinderen hun geschenken 
kregen. Het was een warme en gezellige namiddag, vol vreugde en cadeautjes: 
een echte kerstsfeer!

Mars Belgium, Market Director, An De Volder.
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Dit project gaf al onze medewerkers 
de kans om hun vrijgevigheid te tonen.

Voor velen symboliseerde dit gebaar een lichtpuntje te 
midden van financiële moeilijkheden.

  Vreugde en troost: “De glimlach op de gezichten van 
de kinderen toen ze de geschenkjes ontvingen, was een 
moment van pure ontroering,” zei een moeder.

  Kostbare familiemomenten: dankzij de cadeaus 
konden gezinnen samen feestvieren, een onderbreking 
van de sleur in hun dagelijks leven, vooral voor 
alleenstaande moeders die hun kinderen een magische 
kerst lieten beleven.

  Creativiteit en plezier: de leuke en creatieve 
activiteiten stelden de kinderen in staat om vreugde te 
beleven en onvergetelijke herinneringen te creëren. Dit is 
een moment van delen en versterkt de familiebanden in 
een warme omgeving.

  Vertrouwen opbouwen: het evenement stelde het 
Leger des Heils ook in staat om de relatie met de gezinnen 
waar het voor zorgt aan te halen, zodat ze zich niet alleen 
tijdens de feestdagen gesteund voelen, maar het hele jaar 
door.

Voor de medewerkers van Mars en het Leger des Heils 
had het Angel Tree-evenement ook een diepgaande 
impact. Het versterkte de samenhang van het team en 
het engagement voor de sociale missie als onderdeel van 
teambuildingactiviteiten1. 
Dit is wat ze hebben ervaren:

 Betrokkenheid en voldoening: “Wetende dat onze 
inspanningen kinderen in nood vreugde hebben gebracht, 
was een bron van grote persoonlijke voldoening,” legt een 
medewerker van Mars uit.

  Versterking van de teamcohesie: “De geest van 
solidariteit was duidelijk aanwezig in elke fase en bracht 
collega’s samen in een warme sfeer van samenwerking”, 
zegt een directielid van Mars. 

 
  Een herinnering aan fundamentele waarden: “Angel 
Tree herinnerde ons eraan hoe belangrijk het is om samen 
de meest kwetsbaren te steunen.”

  Een blijvende impact: “De dankbaarheid die de families 
uitten, raakte elke deelnemer diep.”
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Team van werknemers, samen met de directrice

Reddingsactie voor Foyer Bodeghem 

Het humaniseringsproject van Foyer 
Bodeghem: uw steun blijft essentieel !
Help ons het doel te bereiken, zodat we 
onze missie van opvang, begeleiding en 
herhuisvesting van onze bewoners in het 
tehuis kunnen voortzetten. Dat zijn elk jaar 
meer dan 70 projecten om het menselijk 
leven te herstellen.

Onze vzw biedt de mogelijkheid om te profiteren van de geldende fiscale voordelen. Elke gift van 
een minimumbedrag van 40 € geeft recht op een belastingvermindering van 45%. Bijvoorbeeld: 
voor een donatie van 40 € heeft u recht op een belastingvermindering van 18 €. De werkelijke 
kost van uw donatie bedraagt dus 22 €.

 OP WEG NAAR KERSTMIS 

Foyer Bodeghem is een opvang
centrum voor alleenstaande dak
loze mannen vanaf 21 jaar. De 
bewoners krijgen een holistische 
individuele begeleiding op ver
schillende levensdomeinen (ad
mi  nistratief, psychosociaal, me
disch, enz.) met als doel hun 
reintegratie in de maatschappij 
te bevorderen. Het tehuis heeft 
een capaciteit van 30 bedden.
 
Veranderende normen, vervallen 
gebouwen, versnelde slijtage van 
apparatuur door intensief gebruik 
– al deze redenen kunnen mensen 
ontmoedigen en ertoe leiden dat ze 
geneigd zijn de missie te verlaten.

Dit is vandaag niet het geval voor het 
opvangcentrum voor mannen, gelegen 
niet ver van het Anneessensplein en 
beheerd in samenwerking met COCOM 
(de vroegere Gemeenschappelijke 
Commu nautaire Commissie, die in 2023 
Vivalis werd).

Na jaren van technische studies en 
administratieve onderhandelingen heeft 
de Raad van Bestuur een humanisering-
project goedgekeurd voor een minimum-
bedrag van 300.000 euro.

De bewoners zelf werken mee aan de 
afwerking van dit project.

Maar eerlijkheid gebiedt ons te vertellen 

Moeten we dakloze mannen blijven huisvesten en begeleiden in het stadscentrum van 
Brussel?

dat de instelling gevaar loopt. De 
accreditatie is opgeschort totdat de 
werk zaam heden daadwerkelijk zijn af-
gerond.

Door technische problemen en mis-
verstanden met dienstverleners is 
de uitvoering van het project echter 
vertraagd, waardoor de financiering 
tijdelijk is opgeschort. U kunt onze 
bezorgdheid begrijpen!

Desondanks vonden de voorzitter en 

de Raad van Bestuur van het Leger des 
Heils dat ze moesten proberen deze 
opvang te blijven ondersteunen. 

We zijn op weg en we hebben er alle 
vertrouwen in dat we voor Kerstmis een 
prachtige faciliteit kunnen opleveren, 
afhankelijk van particuliere financiering 
want deze werken ontvangen 
momenteel geen subsidie. 

Majoor Jean Olekhnovitch
Nationaal Officier voor België

☞		Doneer via : 
 www.legerdesheils.be
☞	of via overschrijving :  
 IBAN : BE53-1910-5124-4153
	 BIC : CREGBEBB



Marc’s wedergeboorte : 
een verhaal van veerkracht dankzij het Leger des Heils
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Marc Orlamunder, 41 jaar oud, vertelt over een 
leven dat gekenmerkt wordt door ontberingen, 
maar ook door indrukwekkende veerkracht. Zijn 
ontmoeting met het Leger des Heils was een 
beslissend keerpunt, waardoor hij de zin van zijn 
leven herontdekte.

Een rustige jeugd verstoord door het verlies van zijn 
vader

Marc had een rustige jeugd, met een harmonieuze relatie met 
zijn ouders. Maar alles veranderde toen hij op 16-jarige leeftijd 
zijn vader verloor aan kanker. Dit verlies veroorzaakte een 
innerlijke onrust, waardoor hij van het rechte pad afdwaalde. 
Hij verliet de school na het derde jaar van de middelbare 
school en deed een resem kleine jobs, om uiteindelijk dankzij 
een vriend bij een bouwbedrijf te gaan werken.

Belangrijke beproevingen: relatiebreuk en verslavingen

Helaas nam het leven van Marc een fatale wending na een 
pijnlijke breuk met zijn partner. De scheiding, in combinatie 
met de vervreemding van zijn dochter, leidde ertoe dat hij 
weer bij zijn moeder ging wonen. De situatie verbeterde echter 
niet en Marc zocht troost in alcohol en drugs, waardoor hij 
uiteindelijk op straat kwam te leven.

In een opvangtehuis vernam hij het tragische nieuws van de 
moord op zijn moeder. Deze gebeurtenis was een grote klap, 
die hem nog dieper in de alcohol en drugs stortte. Zijn leven 
begon echter te veranderen dankzij toevallige ontmoetingen 
via maatschappelijk werk in Luik. Hij kwam in contact met het 
Leger des Heils, waar hij regelmatig maaltijden kreeg en een 
plek om te douchen.

Een beslissende ontmoeting

Ondanks enkele terugvallen kreeg Marc een speciale band 
met kapitein Michaël Druart, die al snel een ondersteunende 
figuur in zijn leven werd. In de loop van de gesprekken deelde 
Marc zijn ervaring in de bouwsector en zijn verlangen naar 
een nieuwe uitdaging. Alles veranderde op een dag toen hij 
na het winkelen besloot om eens een eredienst van het Leger 
des Heils bij te wonen. Aan het einde van de dienst bood de 
kapitein aan om hem naar het ziekenhuis te brengen, wat voor 
Marc het begin van een nieuw leven betekende.

Heropleving naar een hoopvolle toekomst

Na drie weken intensieve zorgen en zeven maanden in een 
psychiatrisch ziekenhuis slaagde Marc erin zijn leven terug op 
de rails te zetten. Het Leger des Heils bood hem een baan aan 

als werfleider voor de regio Luik, een aanbod dat hij dankbaar 
aanvaardde.

Vandaag is Marc ervan overtuigd dat hij zonder onze hulp nog 
steeds op straat zou leven. Hij weet dat mensen voor hem 
gebeden hebben en hij voelt elke dag Gods aanwezigheid in 
zijn leven. Hij legt uit dat drempels stilaan verdwijnen en hij 
ziet de toekomst optimistisch tegemoet.

Marc smeedt nieuwe plannen en wil terug contact zoeken 
met zijn dochter, een huis kopen, trouwen en – wie weet – 
misschien nog een kindje krijgen. “Met een sterke wil kan 
iedereen het,” concludeert hij en voegt er verlegen aan toe 
dat zijn geloof in God een essentieel houvast is geworden in 
zijn reis naar een beter leven.

Het verhaal van Marc Orlamunder is een inspirerend voorbeeld 
van veerkracht en bewijst dat het mogelijk is om de ergste 
beproevingen te boven te komen en je leven weer op te 
bouwen, dag na dag.  

Interview door Esther Tesch
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Elk jaar worden de kerstpotten van het Leger des Heils ingezet 

in alle uithoeken van de wereld. Al meer dan 130 jaar is dit 

symbool van solidariteit en hoop een herinnering aan de missie 

van het Leger des Heils: mensen in nood verwelkomen 

in de naam van Jezus en geloof omzetten in actie.

U kunt ons vinden op ,  
en op www.legerdesheils.be.

Steun het Leger des Heils, doneer op 
https://www.armeedusalut.be/nl/kerstpotten/


