
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. 
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen 
zonder enige vorm van discriminatie.
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Voorwoord

Kiezen voor duurzaamheid

1	 Evangelie volgens Johannes 13.34 

Beste vrienden,
In dit nummer bieden we u een 
duurzaam traject aan. Of het nu 
gaat om de circulaire economie, 
sociale actie of opvang: we 
richten ons nauwkeurig op één 
enkel doel – het goede doen, en 
het goed doen.

Maar dat spreekt niet vanzelf! Het goede doen zou op zich al 

voldoende kunnen zijn. Toch rechtvaardigt een doel op zich niet alle 

middelen of werkwijzen. Een kringloopcentrum doet het goede niet 

alleen door tweedehandsartikelen of gesorteerde materialen aan te 

bieden voor hergebruik. Het doet het goede ook door een sociaal 

doel na te streven, door betaalbare prijzen te hanteren en soms 

zelfs noodhulp te bieden. Daarnaast moet het zijn medewerkers en 

vrijwilligers op een goede manier behandelen.

Het goede goed doen betekent onvermijdelijk dat er op een bepaald 

moment een offer moet worden gebracht. Men zal de middelen 

elders moeten zoeken – of verliezen incasseren! Voor het Leger des 

Heils is het sinds het begin duidelijk: het nastreven van het goede 

met precisie betekent bijdragen aan het herstel van de mens en de 

mensheid, in overeenstemming met een goddelijke, volmaakte visie. 

Dat is wat we bedoelen met het “Heil” – met een hoofdletter “H”. 

Hulp op korte termijn is goed, maar het is voor ons niet genoeg. Het 

Heil doelt op iets dat breder, duurzamer en uiteindelijk dieper is!

Wij durven te geloven dat een mens duurzaam gevoed wordt wanneer 

hij put uit materiële, intellectuele én spirituele bronnen.

Als we precies én duurzaam willen mikken, mag geen van deze 

aspecten worden verwaarloosd.

Ik ben ervan overtuigd dat ik het goede – en goed – niet kan doen 

zonder een bron van inspiratie en kracht die verder reikt dan mijn 

beperkte bestaan. Ik geloof dat het besef van de Eeuwigheid in elk 

mensenhart ligt en opnieuw moet worden aangewakkerd wanneer 

het dooft.

Aan de oorsprong van ons vermogen om rechtvaardig te handelen, 

staat één waarde die haar kracht op duurzame wijze bewezen heeft: 

de liefde die zichzelf onvoorwaardelijk geeft. In het hart van onze 

inspanningen, onze strijd, en soms onze moedeloosheid, vinden wij 

onze inspiratie en onze drijfveer in de oneindige liefde van God de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

“Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben,” 

beveelt Jezus Christus*. De tijd zal ons tonen dat zaden van liefde 

vruchten dragen – voor altijd. Uw berichtjes, uw giften, uw vrijwillige 

inzet zijn daarvan onvergelijkbare tekenen.

Ten slotte neem ik de vrijheid om via dit forum u uit te nodigen 
de uitzonderlijke televisieverslaggeving van de  viering van het 
Leger des Heils van de Brusselse korpsen te volgen op zondag 12 
oktober om 10 uur op RTBF (een productie van de Protestantse 

Vereniging voor Radio en Televisie).  

Majoor Jean Olekhnovitch
Nationaal Officier voor België
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Moderne slavernij en mensenhandel : 
internationaal etisch standpunt van het Leger des Heils 

INTERNATIONAAL

Lees de   volledige verklaring in tien 
verschillende talen:

Commission 
internationale pour 
la justice sociale de 
l’Armée du Salut :

Ter gelegenheid van de Werelddag tegen Mensenhandel op 
30 juli herbevestigt het Leger des Heils zijn internationale 
ethische verklaring tegen elke vorm van slavernij en 
herinnert het aan de gelijke en onschendbare waarde van 
elk menselijk wezen, gebaseerd op Bijbelse principes.

“Het Leger des Heils is vastbesloten om te strijden tegen moderne 

slavernij en mensenhandel. Moderne slavernij is een overkoepelende 

term die mensenhandel voor prostitutie, dwangarbeid of orgaanroof, 

uitbuitingspraktijken, kinderarbeid en gedwongen en vroegtijdige 

huwelijken omvat. Het raakt niet alleen individuen, maar ook sociale 

en economische systemen.

 

Het Leger des Heils onderschrijft de Bijbelse principes betreffende 

de unieke en gelijke waarde van elk mens en de plicht om zorg te 

dragen voor anderen. De uitbuiting van mensen ontdoet hen van 

hun menselijkheid en reduceert hen tot een handelswaar, beloont 

de onmenselijkheid van de handelaren en verzwakt het sociale, 

morele en economische weefsel van de samenleving. Het Leger 

des Heils verzet zich tegen de machtsmisbruik die inherent is aan 

moderne slavernij en de mensenhandel, gepleegd door mensen 

tegen hun medemensen. Om het probleem van moderne slavernij 

en mensenhandel aan te pakken, moet zowel de vraag als het 

aanbod worden aangepakt. Het Leger des Heils is vastbesloten 

om gerechtigheid tot stand te brengen door samen te werken 

met alle betrokkenen. Het herstelproces voor de uitgebuite en 

getraumatiseerde mensen kan lang en complex zijn. Het herstel 

van hun eigen waardigheid en het herwinnen van controle over 

hun leven is cruciaal. Moderne slavernij en mensenhandel moeten 

stoppen. Iedereen, zowel individuen als organisaties, heeft de plicht 

om te werken voor de bevrijding van de slachtoffers van slavernij 

en mensenhandel. Er moeten juridische en sociale mechanismen 

worden opgezet om deze plagen te stoppen en om ervoor te zorgen 

dat alle schuldigen ter verantwoording worden geroepen.

 

Het hart en de geest van de mensen die betrokken zijn bij moderne 

slavernij en mensenhandel hebben transformatie en genezing nodig, 

dit is zowel noodzakelijk als mogelijk.”  

Uittreksel uit de Internationale Verklaring van het Leger des Heils 
tegen Mensenhandel.

In 2015 heeft de Verenigde Naties, 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) aangenomen. Deze 
doelen richten zich op het verdrijven van armoede, het 
beschermen van de planeet en het waarborgen van 
welvaart.
 
Het Leger des Heils heeft deze SDG’s omarmd als kader voor 

al haar missies. Haar Internationale Commissie voor Sociale 

Rechtvaardigheid biedt de gids “Go and Do Something” aan om elk 

SDG om te zetten in concrete acties en gebeden.

De strijd tegen mensenhandel vindt hierin een belangrijke echo: doel 

8.7 roept op om moderne slavernij en mensenhandel af te schaffen, 

terwijl SDG’s 5.2 en 16.2 gericht zijn op het elimineren van geweld 

en uitbuiting. De preventieprogramma’s, pleidooien en begeleiding 

die het Leger des Heils uitvoert, zijn vanzelfsprekend in lijn met 

QR-code naar de 
gids “Go and Do 

Something”: 

QR-code naar 
de Internationale 

Commissie voor Sociale 
Rechtvaardigheid van 
het Leger des Heils:

De SDG’s als kompas voor het Leger des Heils
deze doelstellingen. Elk lokaal project draagt bij aan de wereldwijde 

richtlijnen die door de VN worden gevolgd. Zo maakt de strijd van 

het Leger des Heils tegen mensenhandel deel uit van een breder 

engagement: het realiseren van een rechtvaardige en duurzame 

toekomst voor iedereen.



 DOSSIER   Bedrijfsmecenaat
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Een solidaire samenwerking tussen de vzw Energy 
Assistance en het Leger des Heils in België

De energie van het hart op de Brusselse daken
De installatie van een zonnecentrale: 

een project dat technische topprestaties 

en humanitaire inzet combineert.

Inhuldiging van de zonnecentrale

Een partnerschap van hoog niveau met toptechnici en ingenieurs

Deze installatie werd in slechts drie intensieve zaterdagen 

gerealiseerd dankzij een vruchtbare samenwerking tussen de vzw 

Energy Assistance, de ENGIE Foundation en het Leger des Heils in 

België.

Energy Assistance is een organisatie gespecialiseerd in energie

projecten in ontwikkelingslanden en voert jaarlijks slechts één project 

uit in België. Ze bestaat uit actieve en gepensioneerde medewerkers 

van bedrijven binnen de ENGIE-groep.

Een vijftigtal vrijwilligers met uiteenlopende technische expertises 

plaatsten samen de 168 zonnepanelen, goed voor een totaal 

vermogen van 74,7 kWp. Het project werd begeleid door de 

allerbeste experts, wat de doeltreffendheid garandeert.

Bewijs van hun efficiëntie: het eerste contact vond plaats op 16 

januari 2025, en de installatie ging in productie op 5 juni 2025. De 

CEO van ENGIE België, Vincent Verbeke, kwam persoonlijk het 

startschot geven van de werkzaamheden. Hij onderstreepte daarbij 

het belang van industriële expertise ten dienste te stellen van sociale 

projecten, binnen een visie van bedrijfsmecenaat.

 

Een aanzienlijk ecologisch en sociaal effect voor 25 jaar 

productie

De 168 zonnepanelen zullen jaarlijks ongeveer 66.258 kWh groene 

stroom leveren – het equivalent van het verbruik van een twintigtal 

Brusselse huishoudens. Over hun geschatte levensduur van 25 jaar 

betekent dit meer dan 1.650 MWh lokaal geproduceerde energie, en 

evenveel kilowattuur bespaard op het net.

Op de schaal van het sociale centrum zal de zonnecentrale ongeveer 

30% van de jaarlijkse energiebehoefte dekken. Dit zorgt voor 

stabiliteit in de energiefactuur van een plek die dagelijks meer dan 500 

mensen ondersteunt: nood- en sociale opvang (70 plaatsen), onthaal 

van internationale beschermingszoekers (100 mensen), kantine en 

voedselhulp (400 maaltijden), kringwinkel en tweedehandswinkel.

Door de energiekosten van de site te verlagen, wordt de weerbaarheid 

van de dienstverlening versterkt: elke zelf opgewekte kilowattuur 

betekent een extra bed, maaltijd of begeleiding.

Sinds eind mei 2025 liggen er 168 zonnepanelen op het 
dak van het sociaal complex van het Leger des Heils 
aan de IJzerlaan in Brussel. De installatie werd volledig 
gratis geleverd en geplaatst, en zal bijna een derde van 
het elektriciteitsverbruik dekken van een locatie die 
dagelijks meer dan 500 mensen ontvangt voor opvang, 
voedselhulp of tweedehandsverkoop.

Tegelijkertijd werden 200 gloeilampen vervangen door LED-

verlichting, wat de ecologische voetafdruk nog verder verlaagt en 

het dagelijks comfort van de gebruikers verbetert.

 

Een stap verder richting een rechtvaardige toekomst

Door sociale actie te combineren met ecologische oplossingen, zet 

het Leger des Heils zijn engagement voort voor een rechtvaardigere 

en milieuvriendelijkere wereld.

“Onze ambitie is om een duurzame stad te bouwen, door en voor de 

Brusselaars. Deze energietransitie wordt hier perfect geïllustreerd,”

verklaarde Frederik Ceulemans, schepen van Klimaat en Stads

vernieuwing van de Stad Brussel, tijdens de inhuldiging van de 

centrale op 26 juni. Het evenement werd gezamenlijk voorgezeten 

door vertegenwoordigers van de drie organisaties (ENGIE, Energy 

Assistance en het Leger des Heils).

Kolonel Claude Evelyne Donzé, territoriaal verantwoordelijke voor 

Frankrijk en België, activeerde symbolisch de centrale samen met 

de schepen, de voorzitter van de ENGIE Foundation en de nationale 

officieren voor België.

 

Een gedeelde overtuiging

Dit project belichaamt een sterke visie: de ecologische transitie kan 

een directe hefboom zijn voor solidariteit.

Door de energie van de zon, het vrijwilligerswerk en de sociale actie 

te bundelen, tonen het Leger des Heils en zijn partners aan dat de 

strijd tegen armoede én de strijd tegen de opwarming van de aarde 

hand in hand moeten gaan. 



Getuigenis van Laurent, vrijwilliger op de werf
Laurent, een ingenieur met een groot 
hart, maakte deel uit van het team 
van 50 vrijwilligers dat de zonne-
installatie plaatste. Tien jaar eerder 
had hij op precies dezelfde plek zijn 
burgerdienst gedaan.  

Q: Wat bracht je terug op dat dak?

A: Ik kwam net terug uit het Amazonegebied 
met de wens om een brug te slaan tussen 
twee werelden. Toen Energy Assistance me 
dit project aan de IJzerlaan aanbood, voelde 
dat als een knipoog van het lot: de plek waar 
ik vrijwilligerswerk had leren kennen, riep me 
terug.

Q: Een sterk moment uit je burgerdienst in 

2015?

A: In de binnenkoer gaan zitten en stilletjes 
luisteren naar de bewoners van het 
opvangcentrum. Die korte uitwisselingen 

waren een waardevolle bijdrage – even 
belangrijk als het serveren van een maaltijd.

Q: Hoe combineer je vandaag je carrière 

met solidariteit?

A: Door de week programmeer ik data 

pipelines als ingenieur. In het weekend 

bouw ik via vrijwilligerswerk aan menselijke 

verbinding. Mijn job vult mijn bankrekening, 

mijn engagement voedt mijn ziel: mijn 

evenwicht zit in beide.

Q: Wat raakte je tijdens deze zonneproject-

werf?

A: Ik was onder de indruk van het 

professionalisme: elk paneel was tot op de 

centimeter precies uitgelijnd. Die zin voor 

detail verwacht je niet op een dak waar 

niemand komt. Het bewijst dat Energy 

Assistance, ook buiten de commerciële 

wereld, werkt met de hoogste standaarden.

En dan was er de gezelligheid: de sfeer 

was geweldig! Ik heb spontaan croissants 

uitgedeeld – ook menselijke warmte is een 

vorm van energie!

Q: Wat is volgens jou de impact van dit 

project?

A: Het is een concrete en duurzame impact: 

elke keer dat de zon schijnt in België, levert 

de opgewekte energie een warme maaltijd of 

directe hulp aan mensen in nood.

Q: Jouw advies voor wie op zoek is naar 

zingeving?

A: Je hoeft je job niet op te geven. Schenk 

je weekends, je vakantiedagen of zelfs een 

sabbatperiode. Vrijwilligerswerk geeft je 

uiteindelijk veel meer terug dan je erin stopt.

Ik haal oneindig veel meer 
uit mijn vrijwilligersengagement 
dan wat ik erin stop.

De 168 panelen vanuit de lucht.
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Solidaire tweedehandswinkels van het Leger des Heils

 DOSSIER   Sociale action en circulaire economie

     Een circulaire economie die vóór alles… op mensen gericht is.

“Bij het Leger des Heils kan 
je alles ontvangen” getuigt een 
begunstigde — een levendige echo 
van de woorden van Jezus in het 
evangelie van Matteüs 25:35-36:
“Want Ik had honger en jullie gaven 
Mij te eten,
Ik had dorst en jullie gaven Mij te 
drinken,
Ik was een vreemdeling en jullie 
namen Mij op,
Ik was naakt en jullie kleedden Mij,
Ik was ziek en jullie bezochten Mij,
Ik zat in de gevangenis en jullie 
kwamen naar Mij toe.”

Waarom kiezen voor de tweede
handswinkels van het Leger des 
Heils?

- Slim budget: boekentas vanaf 
€2, bureau vanaf €25.

- Planeet gespaard: elke herge
bruikte kilo vermijdt tot 25 kg C02-
uitstoot.

- Concrete solidariteit: jouw aan
kopen financieren maaltijden, 
opvang, opleidingen en integratie
banen.

Bedankt dat je de circulaire keten 
mee in beweging zet!

ZIN OM TE 
SNUISTEREN OF 
IETS TE SCHENKEN?

Het is weer zover: de start van 
het schooljaar. In een tijd waarin 
schriftjes, boekentassen en truien 
voor het tussenseizoen het gezins
budget zwaar onder druk zetten, 
biedt het Leger des Heils een ander 
pad: tweedehands kopen, lokaal 
én met sociale impact. In zijn vier 
tweedehandswinkels – gevestigd 
in Luik, Quaregnon, Antwerpen en 
Brussel – werken teams van maat
schappelijk werkers en vrijwilligers 
onvermoeibaar samen met sociale 
organisaties en diensten om kleding, 
meubels en voorwerpen een tweede 
leven te geven. Elk gered artikel 
schenkt een beetje waardigheid aan 
wie in armoede leeft, verkleint de 
ecologische voetafdruk, financiert 
sociale acties en creëert kansen op 
werk of stage voor wie een nieuwe 
start nodig heeft. “Verzamel de 
overgebleven stukken, zodat er niets 
verloren gaat” (Johannes 6:12) – de 
circulaire economie bij ons heeft een 
vleugje Evangelie in zich.

Voor mensen in precaire situaties fungeren 
onze solidaire winkels eerst en vooral als een 
sociale kleedruimte: in Luik kunnen dakloze 
mensen zich douchen, hun kleren ter plekke 
wassen, en vertrekken in schone kledij – 
gratis, als de nood dat vereist. Wanneer de 
nood te groot is, “vragen we deze mensen niet 
om een betaling”. Veel mensen moeten zich 
vaak opnieuw basisuitrusting aanschaffen, 
omdat hun schamele bezittingen op straat 
gestolen worden.
 
Onze winkels zijn ook echte ontmoetings
plaatsen, met een warme, familiale sfeer. 
In Antwerpen deelt de tweedehandswinkel 
“Het Trefpunt” elke vrijdag voedselpakketten 
uit aan meer dan honderd gezinnen en 
organiseert het conversatietafels om 
Nederlands te leren. In Luik biedt het team 
ook een luisterend oor. Veel bezoekers 
komen in de eerste plaats voor een warme 
aanwezigheid: “Je ziet de gezinnen groeien”, 
en een eenvoudig T-shirt van 50 cent kan 
iemands waardigheid herstellen.
Overal creëren dagopvang, ontmoetings

koffies, sociaal advies, studentenstages 
en inschakelingscontracten een solidair 
ecosysteem waarin het Leger des Heils hoop 
brengt aan mensen in nood – en tegelijkertijd 
een meer solidaire levensstijl bevordert.
Achter elk gegeven of hergebruikt voorwerp 
schuilt een welkom, een glimlach, en vaak 
een eerste stap richting herstel.

Iedereen is welkom: vintageliefhebbers op 
zoek naar unieke stukken, gezinnen met 
een beperkt budget, mensen die getroffen 
zijn door tegenslag en zich opnieuw moeten 
uitrusten, upcycling-creatievelingen of 
klanten die dozen vullen om naar hun land 
van herkomst te sturen.

Deze diversiteit getuigt van de sociale 
vitaliteit en het nut van onze winkels.
Dit levendige netwerk is mogelijk dankzij de 
inzet van tientallen vrijwilligers.
In Antwerpen ondersteunen negen 
vrijwilligers de maatschappelijk werker 
achter elk rek, terwijl in Luik vier tot zes 
enthousiaste helpers sorteren, adviseren en 
mensen opnieuw een glimlach bezorgen.
Een “groot werk”, vaak onzichtbaar, maar 
absoluut essentieel voor het functioneren 
van onze winkels.
Wij zijn hen oprecht dankbaar.
 

Tientallen gepassioneerde vrijwilligers

“Hier voel ik me nuttig, elke handeling 

telt,” vertelt een vrijwilliger uit de winkel in 

Quaregnon.

Een gepensioneerde vult aan: “Mijn tijd 

schenken is mijn manier om mijn pensioen 

in dienst van anderen te beleven.”

En een studente deelt: “Ik kwam hier 

oorspronkelijk voor een stage in het kader 

van mijn opleiding, maar ik blijf komen, ook 

nu de stage voorbij is, omdat de sfeer warm 

is en het me goed doet.”

Achter deze bescheiden stemmen ontvouwt 

zich een hele gemeenschap – geweven uit 

menselijkheid en nabijheid. 



Een uitdaging: de gevel van de kringloopwinkel van 
het Leger des Heils in Quaregnon renoveren
Momenteel is de gevel van de winkel beschadigd en 
moet dringend worden hersteld. Deze werkzaamheden 
vormen een grote logistieke en financiële uitdaging voor 
het team. Door de buitenkant van de winkel nieuw leven 
in te blazen, wordt ook de uitstraling, zichtbaarheid en 
waardigheid van de plek versterkt. 

Au fil de l’autre 
Winkel voor tweedehandsgoederen in Quaregnon

Adres : Rue de Monsville 101, 7390 Quaregnon  

Openingsuren : ma, wo, vr en za van 10u tot 13u 

Oppervlakte : winkel op de begane grond; toegankelijk voor 
personen met beperkte mobiliteit 

In het kort : Een tweedehandswinkel die kleding, accessoires, 
dagelijkse voorwerpen, boeken, speelgoed en kleine schatten 
aanbiedt, allemaal gedoneerd door particulieren en verkocht 
tegen zeer toegankelijke prijzen. Elke aankoop draagt bij aan 
de ondersteuning van de sociale acties van het Leger des Heils. 
Maar ook: een ontmoetingsplek, een plek voor luisteren en 
delen, waar iedereen zijn plaats kan vinden, als klant, donor of 
vrijwilliger. Met een bredere sociale ambitie: het creëren van een 
plek van solidariteit, inclusie en waardigheid voor iedereen. 

De grootste sociale 
tweedehandswinkel van Brussel

Adres : 
IJzerlaan 24, 1000 Brussel 

Openingsuren winkel : 
ma & wo 13u–17u ; vr 13u–20u (meubels tot 17u) ; 
elke 1e za van de maand 13u–18u 

Oppervlakte : ± 1500 m² verdeeld over 3 verdiepingen, waarvan 
600 m² voor meubelen .

In het kort : de grootste sociale tweedehandswinkel van 
Brussel. Textiel & kleine spullen op het gelijkvloers, meubels op 
de 2e verdieping. Gratis ophaling aan huis in de 19 Brusselse 
gemeenten & mogelijkheid tot levering ter plaatse op afspraak. 
Gemengd team van re-integratie werknemers en vrijwilligers.  

Evenementen : “Grote verkoop per kilo” 3 à 4 keer per jaar 
(kledij aan 2 €/kg). 

De Antwerpse 
ontmoetingsplek waar 
elk object een band 
schept

Adres : Ballaarstraat 94, 
2018 Antwerpen
Openingsuren : di t.e.m. vr 
10u–17u 
Oppervlakte en toegang : 
550m2 op de begane grond, 
toegankelijk voor personen 
met beperkt mobiliteit. 

In het kort : een ontmoetingsplek tussen schenkers, klanten 
en mensen in kwetsbare situaties, met een sociaal én ecolo
gisch evenwicht. Tweedehandsverkoop (kledij, meubels, elek
tro, boeken, speelgoed…), dagopvang, voedselbedeling op 
vrijdag en activiteiten zoals conversatietafels Nederlands. 

QUAREGNON
BRUSSEL

ANTWERPEN

Solidariteitswinkel in Luik

Kringloopwinkel Le 24

Het Trefpunt
In een huiselijke sfeer in Luik

Adres : Quai des Ardennes 192, 4032 Chênée  

Openingsuren : di & do 10u–14u30 (pauze 12u–12u30)

Oppervlakte : 100 m² op niveau -1 ; lifttoegang aanwezig

In het kort : kleding voor alle leeftijden, snuisterijen, deco
ratie, babyspullen, kleinmeubelen. 

Evenementen :  elk kwartaal nieuwe leveringen in samen
werking met Goods to Give (eindereeks kledij, schoonheids
producten, meubels, onderhoudsproducten, elektro…). 

LUIK

+02/217.61.36        magasinle24@armeedusalut.be

+065/87.56.63        postequaregnon@armeedusalut.be

+03/237.28.68        ldhwinkel@legerdesheils.be

+04/341.04.95        posteliege@armeedusalut.be

☞	�Doneer via : 
	 www.legerdesheils.be
☞	of doe en gift via overschrijving :  
	 IBAN : BE53-1910-5124-4153
	 BIC : CREGBEBB

7



8Go !

 SOCIALE ACTIE 

Vanaf het begin heeft het Leger des Heils de zaak 
van vrouwen centraal gesteld in haar waarden en 
missie. Of het nu in de straten van Londen in de 19e 
eeuw was, of in opvangcentra of geloofsgemeen
schappen, het doel is steeds hetzelfde: vrouwen hun 
rechtmatige plaats geven, ondersteunen, versterken 
en opvoeden.
 
Florence Booth: pionier van het vrouwelijk sociaal werk 

Het verhaal begint met Florence Booth, de vrouw van Bramwell 
Booth (de zoon van de oprichters). Diep geraakt door de ellende 
en uitbuiting die vrouwen in Londen ondervonden, opent ze in 
1884 een opvanghuis voor vrouwen, voornamelijk voor vrouwen 
uit de prostitutie of de straat. Deze veilige en innovatieve plek voor 
die tijd wordt al snel een model voor allesomvattende begeleiding: 
luisteren, huisvesting, sociale integratie en vooral, het erkennen 
van de onvervreemdbare waarde van elke vrouw, voorbij haar 
trauma’s.

Een actie geleid door 4 sterke punten :

Tegelijkertijd, in de loop van de 20e eeuw, ontwikkelt de dienst 
van de Vrouwelijke Ministeries zich in de korpsen via wat men de 
“Gezinsbond” noemt. Vrouwen van alle leeftijden komen samen 
rond een programma met 4 doelstellingen:

1.	 Gebed en het delen van het Woord van God, een weg naar 
verzoening met zichzelf, anderen en God.

2. 	 Vriendschap, om banden te heropbouwen waar de eenzaam
heid soms alles heeft weggevaagd.

3. 	 Het aanleren van praktische zaken die nuttig zijn voor het leven 
van een vrouw (cultuur, gezondheid, ouderschap, naaien, 
alfabetisering...).

4. 	 Dienstverlening: veel lokale en internationale acties worden 
uitgevoerd door vrouwen die zich vrijwillig inzetten.

In België wordt de sociale en spirituele actie voor vrouwen dus 
zowel in de sociale instellingen als in de korpsen van het Leger 
des Heils uitgevoerd. 

In Ukkel verwelkomt het Huis van Moeder en Kind 14 moeders 
en hun kinderen jonger dan 6 jaar met de steun van de COCOF. 
In Brussel verwelkomt een centrum voor vluchtelingen 100 
bewoners, waarvan de meerderheid vrouwen zijn, met of zonder 
kinderen (project uitgevoerd met de steun van Het Rode Kruis). 
In het korps van Brussel-Centraal worden, in samenwerking met 

de vzw «Serve the City», 
twee keer per week gratis 
maaltijden aangeboden 
aan mensen in grote 
armoede. Vrouwen, hoe
wel in de minderheid, 
komen steeds vaker niet 
alleen voor een goede 
maaltijd, maar ook voor een 
warme, onvoorwaardelijke 
ontvangst en aandachtige 
luister.
In de korpsen waar 
‘Vriendschapsclubs’ wor
den georganiseerd, die 
voor iedereen openstaan, 
worden ontmoetingen 
aangeboden aan vrouwen 
uit alle hoeken van de samenleving om samen te komen, een 
onderwerp te bespreken, bemoedigd te worden en zich in te 
zetten om anderen te helpen. Elk jaar wordt een ontspanningsreis 
georganiseerd die het mogelijk maakt voor een veertigtal vrouwen 
om op vakantie te gaan, in het verlengde van de activiteiten van 
de groepen.

Het taboe van menstruatiearmoede doorbreken

Onder de concrete problemen blijft menstruatiearmoede een 
gevoelig en te weinig zichtbaar onderwerp. Het niet kunnen 
betalen van hygiëneproducten leidt tot angst en isolement. Het 
Leger des Heils komt in actie om aan deze fundamentele behoefte 
te voldoen door basisproducten te verdelen in haar opvanghuizen 
en -centra, en door bewustwording te creëren over deze stille 
vorm van armoede. Een Engelstalige kerk in Brussel verzamelt 
regelmatig hygiëneproducten voor vrouwen, die vervolgens 
worden gedistribueerd in onze opvanghuizen of tijdens de sociale 
spreekuren.

In 2025 organiseerden de medewerkers van het bedrijf Hydro 
Benelux een inzameling van vrouwelijke hygiëneproducten. Het 
initiatief heeft honderden artikelen verzameld om deze vrouwen 
te ondersteunen. Dit partnerschap belichaamt een sterke 
overtuiging: bedrijven en organisaties kunnen samen werken voor 
de waardigheid van de meest kwetsbare vrouwen.

Een visie die nog steeds actueel is

Van de strijd van Florence Booth tot de verdeling van menstruatie
producten, het werk van het Leger des Heils bij vrouwen wordt 
gekenmerkt door dezelfde wil: elke vrouw rechtop, vrij en erkend 
zien. Omdat het geloof zonder onderscheid in gerechtigheid wordt 

beleefd. 

Majoor Ariane Olekhnovitch 

Nationaal officier voor België

Vrouwen, sta op! Meer dan een 
eeuw inzet van het Leger des 
Heils voor waardigheid 

Florence Booth
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Ik neem even de tijd om je deze paar lijnen te schrijven en met jou te delen wat het Leger des Heils momenteel 
doormaakt. Wat we vandaag aan het opzetten zijn, krijgt een nieuwe dimensie en ik denk dat het je zou kunnen 
interesseren, vooral als je jezelf afvraagt hoe je een echt verschil kunt maken in deze wereld die soms een beetje 
de weg zoekt lijkt te zijn. We hebben onlangs drie grote impactdoelen omschreven die we de komende jaren willen 
belichamen. En je zal zien, het zijn niet zomaar woorden: het is concrete actie!

Ten eerste is er de steun aan gezinnen en het bieden van onderdak aan jongeren.

Vandaag de dag is het gezinstype sterk aan het veranderen. Het traditionele 

gezinsmodel – een moeder, een vader en kinderen – is niet langer de norm, 

en dit kan sociale, economische of zelfs spirituele moeilijkheden met zich 

meebrengen. In deze context wil het Leger des Heils een onvoorwaardelijke 

steun zijn voor alle soorten gezinnen – ongeacht hun samenstelling: 

éénoudergezinnen, samengestelde gezinnen, uitgebreide gezinnen. Elk 

gezin moet een plek vinden in de samenleving, via onze gemeenschappen 

en, breder gezien, zijn plaats vinden in het plan van God.

En er zijn ook de jongeren, zoals jij.

Na de Covid-19-pandemie zijn jullie moeilijkheden sterker naar voren 

gekomen: de onzekere situatie van studenten, de ecologische crisis, de 

toenemende oorlogen, familierelaties die onder druk staan… We bevinden 

ons in een periode zonder houvast en deze onderwerpen raken jou echt 

diep. Vaak heb je zelfs geen veilige plek om erover te praten. Wat wij willen, 

is die plek voor jou zijn: een toevluchtsoord, een rustplaats, waar je kunt 

komen met je vragen, je ervaringen, je twijfels. Je zult er andere jongeren 

vinden, een luisterend oor en een bevredigende geestelijke begeleiding.

 

Vervolgens is er de wens om lijden te verlichten, maar niet zomaar op 

elke manier.

Van bij het begin is de missie van het Leger des Heils duidelijk: “Het Evangelie van Jezus Christus verkondigen en in Zijn naam, zonder 

enige onderscheid, het menselijke lijden verlichten.”  Dit menselijke lijden kan vele vormen aannemen: isolatie, voedselonzekerheid, 

enz. Daarom bieden wij in onze korpsen verschillende vormen van hulp aan, zoals voedselbedelingen en gespreksgroepen. Maar wij 

willen niet gewoon “helpen om te helpen”. Het echte doel is dat de mensen die wij begeleiden weer zelfstandig kunnen worden, dat ze 

opnieuw vertrouwen in zichzelf krijgen.

Tot slot is er de wens om levens te transformeren en aan Jezus toe te wijden.

Dit is ons vertrekpunt. Weet je, wat ons drijft om dit alles te doen, is ons geloof. Velen van ons hebben hun leven volledig veranderd 

gezien door Jezus Christus. Hij is het die ons roept om ons in te zetten en die ons wapent voor onze missie. Wij geloven diep dat 

iedereen deze transformatie kan ervaren. Het is door Jezus dat we getuigen willen zijn van het Evangelie door steun te bieden aan 

gezinnen, een toevluchtsoord te zijn voor jullie jongeren en de kwetsbaren sterker te maken. Bovendien zullen deze mensen door 

Christus van binnenuit veranderd worden. Zo kunnen ze hun leven veranderen en het aan Jezus Christus wijden. Op hun beurt zullen ze 

het woord verkondigen door hun getuigenis, hun dienstbaarheid en door anderen te helpen.

 

Dus Kevin, als je ooit wilt praten, als je de behoefte hebt om even stil te staan… weet dan dat je altijd met open armen welkom zult zijn.

Niet omdat wij de antwoorden hebben, maar omdat wij geloven in Degene die ze heeft.

 

Met mijn warme vriendschap,

Théo Mangeard

Projectleider Strategisch Missieplan

Beste Kevin,

 SPECIAAL DOSSIER  De verandering beleven



10Go !

Alles begon op 2 juli 1865, toen een evangelist genaamd 

William Booth predikte onder een tent in Londen en de 

harten raakte van de meest kwetsbaren. Op die dag werd 

een missie geboren: God liefhebben en de mensheid 

dienen.

Vandaag is het Leger des Heils actief in 134 landen en blijft 

het trouw aan diezelfde visie van sociale en geestelijke 

verandering.

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie 

verhaal, hier in België en overal ter wereld.

VERJAARDAG

ACTUALITEIT

Het Leger des Heils vierde zijn 
160-jarig bestaan op 2 juli !

Op zaterdag 13 september, van 10u tot 17u, organiseert 

het Leger des Heils een grote feestelijke dag in de 

Villa Meyerbeer in Spa. Iedereen is welkom: vrienden, 

vrijwilligers en donateurs.

Na een inspirerende eredienst kunt u genieten van een 

gezellige barbecue, en deelnemen aan creatieve en spirituele 

workshops zoals een natuurwandeling, gebedsmomenten, 

knutselactiviteiten, koor, jeugdspelen…

Kom kennismaken met onze teams, deel een hartelijk moment 

— en ontdek hoe uw steun elke dag levens verandert.

Praktische info, tarieven en inschrijving (tot 3 september):

https://armeedusalut.be/nl/inschrijving-voor-de-feestelijke-dag-2025/ 

U bent van harte welkom!

EVENEMENT

Feestelijke dag 2025 in Spa: noteer 
13 september in uw agenda

Commissaris Jane Paone, ds. dr. Leão Neto, commissaris 
Bronwyn Buckingham, generaal Lyndon Buckingham, 

bisschop Anthony Poggo en ds. Neil Vigers vieren 
160 jaar op het internationale hoofdkwartier van het 

Leger des Heils in Londen.
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Op 13 september herinnert de Internationale Testamentdag 
ons eraan dat iedereen een goed doel kan opnemen in zijn 
of haar laatste wil. 

In België helpen legaten aan het Leger des Heils om kinderen 
op te vangen, warme maaltijden uit te delen of noodbedden 
aan te bieden: een nalatenschap die levens verandert.
Samen met onze partner Testament.be bieden wij gratis 
juridisch advies om u te informeren over de mogelijkheden 
om een deel van uw vermogen na te laten aan een 
liefdadigheidsorganisatie, met respect voor uw dierbaren.
Voeg een daad van solidariteit toe aan uw nalatenschap, 
zonder kosten. 

Meer info: https://armeedusalut.be/nl/terugblik-op-de-
juridische-infosessie-over-legaten/

Op zondag 12 oktober kunt u de kerkdienst van het 

Leger des Heils (korps Brussel-Centraal) bekijken in 

het programma Messes et Cultes, om 11u (uitgesteld) 

op La Une, en gratis via streaming op Auvio.

De viering wordt een week eerder opgenomen, op zondag 

5 oktober, in het korps Centraal van het Leger des Heils in 

Brussel – Nieuwe Graanmarkt 33 – en iedereen is welkom 

om deel te nemen. Kom de zanggroep ondersteunen, 

mee bidden en het team ontmoeten… en wie weet komt u 

daarna vaker terug in de loop van het jaar!

Hopelijk krijgen we binnenkort ook de gelegenheid 

om een Nederlandstalige dienst uit te zenden via een 

televisiezender. 

In het kinderhuis Clair Matin van het Leger des Heils zijn 

de twee educatieve keukens al jarenlang centrale plaatsen 

van herstel voor generaties van kinderen die door een 

gerechtelijke beslissing werden geplaatst.

Maar ze zijn versleten en voldoen niet meer aan de hygiënische 

normen noch aan de pedagogische noden. We willen ze 

omvormen tot echte ateliers van veerkracht en overdracht: 

met inox werkbladen, veilige opbergruimtes, energiezuinige 

apparaten en warme kleuren. Samen koken betekent: leren 

delen, vertrouwen krijgen, verantwoordelijkheid opnemen. Het 

is een manier om “ik kan het” te horen op een plek waar het 

leven te vaak zei: “ik ben niets waard.”

 

De totale renovatiekost van deze keukens bedraagt 11.550 €. 

Dankzij onze eerste partners hebben we al 5.500 € verzameld. 

Er ontbreekt nog 6.000 € om het project volledig te realiseren.

Uw gift kan het verschil maken! U helpt kinderen opnieuw 

houvast te vinden, positieve ervaringen op te doen en hun 

vaak kwetsbare zelfbeeld op te bouwen.

“Wat je gedaan hebt voor een van de minsten van mijn 

broeders, dat heb je voor Mij gedaan.”

(Mattheüs 25:40)

 

Elke gift telt: help vandaag nog mee!

We hebben nog 6.000 € nodig om het vuur van de hoop aan 

te steken: 50 € financiert een veilige lade, 120 € een inox 

werkblad, 50 € een educatieve oven…

Samen leren we hen de vreugde ontdekken om – in de 

toekomst – zelf koken te appreciëren.

IBAN: BE53-1910-5124-4153

Mededeling: “Keukens Clair Matin”

Fiscale aftrekbaarheid vanaf 40 €

INTERNATIONALE DAG

MEDIAPROJET

Keukens waar je weer zin in het leven 
krijgt en de smaak van hoop terugvindt.

Eén testament, 
duizend levens veranderd

Televisiekerkdienst van het Leger des 
Heils: noteer het in uw agenda!

https://armeedusalut.be/nl/terugblik-op-de-juridische-infosessie-over-legaten/
https://armeedusalut.be/nl/terugblik-op-de-juridische-infosessie-over-legaten/


In samenwerking met de vereniging Testament.be biedt het Leger des Heils u gratis juridische 
ondersteuning om u te helpen bij het opstellen van uw testament.

Voor meer info : 
https://armeedusalut.be/nl/nalatenschapschenking/ of scan de QR code

AANVRAAG VOOR GRATIS EN VERTROUWELIJKE DOCUMENTATIE

UW LEGAAT VERANDERT LEVENS:
VOEG EEN GOED DOEL TOE AAN UW TESTAMENT!

LEGATEN  SCHENKINGEN  LEVENSVERZEKERINGEN

Mevrouw Esther Tesch
Uw vaste contactpersoon luistert 
naar uw vragen en uw persoonlijke 
verhaal. Aarzel niet om contact 
met haar op te nemen voor een 
gesprek of een ontmoeting.

Telefoon : 02/274.10.57

E-mail : etesch@legerdesheils.be

Postadres:
Leger des Heils België,
Nieuwe Graanmarkt 34,
1000 Brussel

Wilt u uitgebreide informatie ontvangen over legaten, 
schenkingen en levensverzekeringen ten gunste van het 
Leger des Heils? 

Wilt u een vertrouwelijk gesprek met mevrouw Esther Tesch?

De twee verenigingen (vzw Leger des Heils en vzw Sociale Werken van het Leger des 
Heils) zijn bevoegd om legaten, donaties, maar ook levensverzekeringen te ontvangen. 
De vzw Sociale Werken van het Leger des Heils profiteert van een belastingverlaging 
op de successierechten. Beide verenigingen worden elk jaar gecontroleerd door een 
commissaris van de rekeningen en verbinden zich ertoe de verzamelde bedragen te 
gebruiken om hun missies te vervullen.
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