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Het volstaat om een beetje hoger te klimmen

Voorwoord

Jarenlang heb ik in regio’s 
gewoond waar er in de winter 
veel mist hing. Soms ging er 
meer dan een maand voorbij 
zonder dat er buiten zicht was. 
Het is dag, maar je ziet geen 

tien meter ver. Het regent niet, het is geen “slecht 
weer”, maar het is niet zonnig, en dat is vermoeiend.  

Interessant is dat je uiteindelijk vergeet dat het wel ergens zonnig 
zal zijn. En soms is dat ergens echt niet zo ver weg. Je hoeft maar 
enkele tientallen meters te klimmen om de zon en een heldere, 
wolkeloze hemel te zien. Je kan ook de zee van mist zien hangen 
die zich onder je uitstrekt en soms zijn de bomen bedekt met rijm. 
Het is gewoonweg prachtig. Het contrast is van een zeldzame 
dynamiek.

Ik vind het opvallend hoe je, als je lange tijd in de mist leeft, 
vergeet dat de zon er is en dat zij op je schijnt en ons sublieme 
landschappen tovert. Je stijgt een paar meter hoger en je hele 
leven verandert in een vingerknip.

Deze situatie is zo vergelijkbaar met wat wij vaak meemaken. We 
zitten in de mist van ons leven, we zien niet veel, we gaan tastend 
vooruit en worden wanhopig. Hoewel we door iets in ons eraan 
herinnerd worden dat er meer is in het leven, dat het mooi is, 
voelen we ons beroofd van het licht. En toch is het er, om de 
hoek. Het kan ons leven compleet veranderen, het kan ons naar 
een nieuwe wereld brengen. We hoeven alleen maar een beetje 
hoger te gaan, onze ogen ten hemel te richten, onze toestand 
verlaten en Jezus Christus ontmoeten, die “het licht van de 
wereld is, dat door zijn komst op aarde ieder mens verlicht”. 
De Bijbel vertelt ons dat het misschien moeilijk lijkt om God te 
vinden, maar dat hij in werkelijkheid niet ver van ieder van ons 
vandaan is (Handelingen 17 vers 27).

Dit is de kerstrevolutie. Jezus, het licht van de wereld, heeft 
zichzelf aan ons geopenbaard en hij biedt ons de kans om de 
mist achter ons te laten en in zijn licht te komen, om dragers van 
licht te worden in deze wereld die dat zo hard nodig heeft. Het 
enige wat we hoeven te doen is een paar stappen zetten... 

Kolonel Jacques Donzé 
Voorzitter
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Het stille hart van Kerst
Het was een bekend beeld. 
Een feestelijk verlichte 
straat, muziek en hordes 
mensen die genoten van alle 
Kerstversiering. 

Aan het eind van de straat was een huis waar het best donker 
was. Er stond alleen een doos in de voortuin met daarin een 
voorstelling van de geboorte van Christus. De meeste mensen 
namen niet eens de moeite om eens goed te kijken. Eigenlijk 
vonden de meeste mensen dat de ‘Kerstsfeer’ al voorbij was als 
je bij dat huis kwam. Maar precies daar kon je het stille hart van 
Kerst zien. Niet een flitsende presentatie of een hoop licht en 
geluid. Alleen maar een stil getuigenis van de geboorte van onze 
Redder. 

Ik vraag me weleens af of het zo gemakkelijk is om het stille hart 
van Kerst te missen. Zelfs als we naar het Kerstverhaal kijken, 
kunnen we de werkelijke boodschap uit het oog verliezen. Iedere 
Evangelie-schrijver laat andere aspecten van Kerst zien. Er zijn er 
zelfs die zeggen dat alleen Mattheüs en Lukas het echte verhaal 
vertellen. Maar ik wil je verzekeren dat elk Evangelie zijn eigen 
speciale aandacht voor Kerst heeft. 

• Het Evangelie volgens Markus – waarschijnlijk het oudste 
Evangelie – kent geen geboorteverhaal of gebeurtenissen uit 
Jezus’ jeugd. Maar Markus’ ‘Kerst’ is inbegrepen in de eerste 
woorden die hij schrijft: ‘Het begin van het Evangelie van Jezus 
Christus, de Zoon van God’ (Markus 1 vers 1). Jezus wordt 
vanaf het begin gepresenteerd als de Zoon van God. Dat is goed 
nieuws! 

• Ook het Evangelie van Johannes toont geen geboorte- en 
jeugdverhalen. Het laat echter wel de kern van Kerst zien, 
voortgekomen uit Gods hart. Het vleesgeworden Woord leeft 
onder ons – vol van genade en waarheid. 

• Mattheüs opent zijn Evangelie met een lange lijst van namen 
uit Jezus’ stamboom. We slaan dit misschien wat te gemakkelijk 
over en missen daardoor het belang ervan. In de lijst staan ook vijf 
vrouwen die op bijzondere wijze hun geloof lieten zien, ondanks 
dat anderen hen wellicht stevig veroordeelden. Tamar, die haar 
schoonvader verleidde, haar zwanger te maken; Rachab, een 
prostituee die de spionnen van het volk Israël hielp; Batsheba, een 
overspelige vrouw; en ten slotte Maria, een ongehuwde moeder. 
Ieder van hen is deel van Jezus’ voorouders. Jezus is verbonden 
met mensen die, ondanks zonde en zwakheid, geloof toonden. 
Mattheüs verbindt Jezus aan de naam Emmanuel: God met ons. 
God is bij ons in onze menselijke zwakheid. En dit alles wordt 
verteld voordat een aantal bekende spelers uit het Kerstverhaal – 
de drie wijzen – ten tonele komen. Zij kwamen om de pasgeboren 
Koning te vinden. 
 

• Lukas vertelt over de engelen die aankondigen dat Jezus, de 
Redder, Christus de Heer is geboren. Dit wordt niet verkondigd 
aan mensen die je in dit verhaal misschien verwacht, maar aan 
herders. Zij werden in de toenmalige samenleving vooral gezien 
als niet populaire buitenbeentjes. Maar juist voor deze mensen, 
levend aan de rand van de samenleving, komt Jezus als Redder.

Elk van de Evangeliën geeft een verschillend beeld van Kerst. 
Het is gemakkelijk om zo op te gaan in de valkuil van het 
Kerstverhaal. Om gewend te raken aan een verhaal dat niet eens 
in de Evangeliën wordt benoemd. En daarmee kunnen we het 
stille hart van Kerst, zoals we dat in de Bijbel terugvinden, soms 
missen.  
 
Misschien kunnen we ons dit jaar weer wat meer richten op 
wat de Bijbel ons echt vertelt over de komst van Jezus. Hij die 
komt voor zondaars en buitenbeentjes. Hij dit komt als Koning. 
Als Emmanuel – God met ons. Hij die komt als Redder van wat 
verloren is. Hij die er altijd al is geweest. 

Laten we, temidden van alles wat er gebeurt in deze tijd van 
het jaar, ons hart en ons verstand richten op het stille hart van 
Kerst, de realiteit van wie Jezus werkelijk is: de Zoon van God. 
Het Woord dat vlees is geworden. Onze Koning. Onze Redder. 
Christus de Heer. 
Met de schrijver van dat prachtige lied zeggen we: ‘Kom tot ons, 
blijf ons nabij, onze God die met ons is’.

Moge God u zegenen – deze Kerst en in het voor ons liggende 
jaar.  

Lyndon Buckingham
Generaal Leger des Heils.
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We hebben het vermoeden dat ongeveer 14% van de 
Belgische bevolking Kerstmis in eenzaamheid vieren. 
Voor sommigen is dit isolement een keuze, maar 
voor anderen is het moeilijk om dragen. Dit cijfer 
roept vragen op en zet ons aan om na te denken over 
de situatie van de mensen die in onze buurt wonen. 
Worden zij vergeten? De korpsleden van Duinkerke 
hebben zich deze vraag gesteld. Deze kerst zullen ze 
opnieuw hun buren bezoeken. 

Het is al enkele jaren een traditie in het korps van Duinkerke. In de 
maand december worden, dankzij het geld dat wordt ingezameld 
in de traditionele kerstpotten, 80 pakketten klaargemaakt 
door een team van zo’n tien vrijwilligers. De pakketten worden 
uitgedeeld op 25 december.

“De gezinnen uit de buurt, in het centrum van Duinkerke, bestaan 
voornamelijk uit alleenstaanden of eenoudergezinnen. Velen van 
hen lopen langs ons pand, maar zijn nog nooit binnen geweest. 
Wat weten zij van onze boodschap?» vragen majoors Rebecca 
en Guy-Aaron Milandou zich af. «Eenzaamheid is een echte plaag 
in onze samenleving, en vooral de feestdagen zijn een moeilijk 
moment voor iedereen die teruggetrokken leeft.”
Zo ontstond een kleine groep van vier mensen om op 25 
december de buren te gaan ontmoeten. Deze bezoeken vergen 
tijd en inspanning om voor te bereiden. Er zijn natuurlijk de 
pakketten die worden meegebracht, bestaande uit een kalender 
La Bonne Semence¹, chocolade, hygiëneproducten, een agenda, 
ons tijdschrift ‘Go!’, een wenskaart en wat kerstversiering. Maar 
dat is nog niet alles. Het doel is niet alleen om een beetje warmte 
en een woord van hoop te brengen, maar ook om kennis te 
maken met de mensen die we bezoeken en hen onze werking te 
leren kennen.

We denken te dikwijls dat mensen die alleen wonen tijdens de 
feestdagen worden uitgenodigd bij vrienden of familie, maar 
dat is niet steeds het geval. “We bellen aan bij elke deur. Als 
niemand opendoet, laten we het pakje op de stoep staan. Als 
de deur opengaat, stellen we een vriendelijke babbel voor,” zegt 
de majoor. “We zijn soms verrast door hun reactie. Sommigen 
zeggen dat het het enige lichtpuntje is dat hen aan Kerstmis doet 
denken.”
We zijn overtuigd dat God deze ontmoetingen in goede banen 
leidt. Muriël is daar een goed voorbeeld van. Ze woont vlakbij 
het korps. Vanuit haar huis hoorde zij onze repetities van de 
kerstliederen, en ze liep elke dag langs ons pand zonder er 
ooit aan te denken om eens naar binnen te gluren. Op deze 25 
december was Muriël alleen en had ze sombere gedachten. Ze 
smeekte God om  haar lijden te verlichten toen ons team aanbelde 
(Lees haar getuigenis hieronder).
Veel mensen hebben op deze manier de missie van het Leger des 
Heils ontdekt. Sommigen zijn vrijwilliger geworden, nemen deel 
aan activiteiten of komen naar de eredienst. Anderen voelen zich 
gewoon minder verlaten. 

Cécile Clément
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Het leven van Muriel kreeg een wending tijdens een kerstbezoekje

En wat als mijn buur alleen is ?

“Het was mijn eerste kerst zonder mijn 
kinderen sinds mijn scheiding. Op kerst
avond waren ze bij me, maar op de  feestdag 
zelf was ik alleen en overviel me een groot 
verdriet. Er kwamen zelfmoordgedachten 
in me op. Ik was wel christen, maar ik ging 
al een paar jaar niet meer naar de kerk en 
ik had afstand genomen van mijn geloof. 
Wanhopig smeekte ik “Jezus, red me!”. 
Datzelfde moment belde iemand aan. Het 
was majoor Rebecca Milandou met twee 
vrijwilligers die me een geschenkje kwamen 
aanbieden en een praatje met me wilden 
maken. Ik ontdekte wat er vlak naast me 
gebeurde, vond een nieuwe christelijke 
familie en mijn leven nam een nieuwe 
wending.”

Getuigenis van Muriël

DUINKERKE, FRANKRIJK

De feestdagen zijn uitnodigend voor delen
en vriendelijkheid. Uw steun is essentieel

om onze missie uit te voeren. 
Doneer aan het Leger des Heils:

www.legerdesheils.be1	 Deze kalender biedt dagelijks een korte Bijbelse boodschap. 
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1.	  Groep van vrouwen, vaak ouderen of geïsoleerden, die elkaar ontmoeten voor een amicale tijd rond vier thema’s: 
	 onderwijs, dienstbaarheid, vriendschap, gebed.

DIEPPE, FRANKRIJK

Het Leger des Heils werkt met geïsoleerde mensen om 
hen licht te brengen. Jouw inzet is essentieel om lokale 

acties in stand te houden. 
Steun onze missie en doe een gift:

www.legerdesheils.be

Gebruikelijk bieden officieren en leden van de 
korpsen van het Leger des Heils, pastorale activiteiten 
of bezoeken aan nabijgelegen maatschappelijke 
centra aan. Sommige korpsen bevinden zich enkel 
in geografische gebieden waar de kerkgemeenschap 
vertegenwoordigd is. Maar de opdracht blijft het 
verlichten van menselijke nood, waar die ook nodig 
is. In Dieppe hoef je alleen maar de straat over te 
steken.

Het team van het korps van Dieppe was op zoek naar een project 
om andere mensen te ontmoeten tijdens de kerstperiode. De 
dames van de Vriendschapsbond(1) waren al begonnen met het 
maken van mandala-kaarten (kaarten met magische cirkels om in 
te kleuren), vergezeld van een Bijbelvers. Nu moesten ze alleen 
nog nagaan aan wie ze die kaarten konden bezorgen.

Vlakbij het korps ligt een instelling voor de opvang van oudere 
mensen dat wordt beheerd door de stichting «Partage et Vie». Er 
wonen ongeveer 120 bewoners. We hoefden alleen maar contact 
op te nemen. Adjunct-sergeant Éléa Halter legt uit:

“Ik nam contact op met de EHPAD-activiteitenbegeleider om het 
Leger des Heils voor te stellen. Wij bespraken het project dat we 
samen met de instelling wilden uitvoeren door de kaarten aan te 
bieden die ons team maakte. Een paar dagen later bracht een van 
de vrijwilligers kleurkaarten voor ons mee met mandala’s of dieren, 
zonder verzen. Dit is een respectvol alternatief voor mensen die 
geen kaart met een Bijbelvers willen. We willen ieders overtuiging 
respecteren zonder opdringerig over te komen.

Op 22 december vorig jaar konden twee dames van de liga, de 
gastvrouw van het EHPAD en ikzelf rondgaan in de woon- en 
slaapkamers op alle verdiepingen van de instelling. We ontmoetten 
de bewoners en deelden kaarten, bladwijzers en chocolaatjes uit 
aan ieder die dat wilde.
De activiteitenbegeleidster was vooral onder de indruk van de 
reactie van sommige bewoners, die zich normaal gesproken 
afzijdig hielden, maar die nu hun blijdschap toonden. Een glimlach 
verlichtte hun gezicht”.

Tijdens de feestdagen is de eenzaamheid bij ouderen moeilijk 
om dragen. Dan komt onze missie pas echt tot zijn recht. De 
korpsverantwoordelijke van Dieppe denkt ook na over hoe we 
een stabiele relatie met de instelling kunnen opbouwen en wil 
het hele jaar door regelmatige activiteiten aanbrengen tussen 
deze bewoners en de mensen die naar de Vriendschapsbond 
komen. Het is voor de instelling ook een manier om zich open te 
stellen voor de buitenwereld. De leden van het Leger des Heils 
komen zo dichter bij de mensen die behoefte hebben aan een 

Soms hoef je maar de straat over te steken

vrijblijvend bezoekje, een vriendelijk woord, een moment om de 
eenzaamheid te doorbreken waarmee ouderen maar al te vaak 
geplaagd worden. 

Cécile Clément
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Een feest voor mensen die vergeten worden
Het is 24 december in Le Havre. Het wordt een 
feestelijke avond. Thuis haasten de mensen zich om 
alles klaar te zetten voor kerstavond. In het korps 
van Le Havre leggen heilssoldaten en vrienden de 
laatste hand aan hun voorbereidingen. Het gaat erom 
aanwezig te zijn met degenen die zonder hen alleen 
zouden zijn op deze feestelijke avond.

Sinds enkele jaren komen vrijwilligers en leden van de gemeen
schap vanaf eind november in actie om mandjes met snoep klaar 
te maken, vergezeld van een bemoedigende boodschap, die op 
kerstavond worden uitgedeeld aan alleenstaanden of mensen die 
‘s nachts dienst hebben en niet bij hun gezin kunnen zijn. 

Op deze winterse avond worden in de eerste plaats de agenten 
van de Nationale en Gemeentelijke Politie bedankt. Een mand 
met gebakjes, chocolade en mandarijnen werd voor hen 
achtergelaten op het hoofdbureau van de politiedienst. De reactie 
van de politieagent die hen begroette was hartverwarmend: “We 
zijn aangenaam verrast dat er vanavond iemand aan ons denkt 
terwijl we dienst hebben, ver van onze familie.”

Het Flaubert-ziekenhuis ligt vlak achter het politiebureau van Le 
Havre en is een groot complex met verschillende zorgdiensten 
(nazorg en revalidatie), accommodatie voor ouderen en een 
dagcentrum voor mensen met psychische problemen. Op deze 
oudejaarsavond gaat majoor Philippe Schmitter, vergezeld van 
verschillende leden van het korps, zwaar geladen met lekkers 
richting deze instellingen. “In 2021 brachten we kleine hartvormige 
doosjes mee, gevuld met chocolaatjes en een gemoedelijke 
boodschap. Elk persoon in het ziekenhuis kreeg wat en op 
elke afdeling werd een versierde mand achtergelaten voor het 
verplegend personeel”, meldt de majoor. “We zaten midden in een 
pandemie, dus we konden niet elke patiënt persoonlijk bezoeken, 

LE HAVRE, FRANKRIJK

Heilsoldaten, vrijwilligers en medewerkers 
willen graag meehelpen en voelen een diep verlangen 

om zich in te zetten voor de zwaksten. 
Breng licht in het leven van degenen die het nodig 

hebben en doe een gift:
www.legerdesheils.be
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maar we wilden ze toch een beetje aandacht schenken.”
Kerstavond 2022 had een speciale weerklank. Voor veel 
Oekraïense vluchtelingen was het hun eerste Kerstmis ver van 
huis en familie. Opnieuw kwam het korps Le Havre in actie 
om een beetje licht te brengen bij deze mensen voor wie de 
feestelijkheden een bittere nasmaak hebben. In het kader van 
de bijeenkomsten van de damesclub werden 150 kribbetjes 
gemaakt van gebruikte koffiecapsules. Deze werden vervolgens 
uitgedeeld tijdens de Orthodoxe Kerstavond die de genootschap 
Le Phare voor vluchtelingen organiseerde. “De kribbetjes werden 
religieus ontvangen, als iets kostbaars, als een teken van hoop. 
Het herinnert ons eraan dat Jezus ook een vluchteling was die 
zijn land ontvluchtte. Hij kent de situatie van degenen die deze 
moeilijke tijd doormaken”.

Andere kerststallen werden ook uitgedeeld aan EHPAD-
bewoners en ziekenhuispatiënten, samen met wat lekkers voor 
het personeel.

Toen de bezoeken voorbij waren en er licht in het hart van de 
duisternis was gebracht, ging de feestavond verder door in het 
korps. Een kleine groep geïsoleerde mensen kwam samen op 
deze ongewone avond, in een warme en vriendelijke sfeer. Ja, 
het feest ging door! 

 Interview door Cécile Clément
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Elk jaar wordt in de korpsen en maatschappelijke 
centra van het Leger des Heils Kerstmis 
georganiseerd met als doel niemand alleen te 
laten. Maar welke boodschap willen ze eigenlijk 
overbrengen op deze avond? Is het gewoon een 
goede gelegenheid om samen te komen, lekker te 
eten en feest te vieren, of is het een kans om een 
blijvende boodschap van hoop en onvoorwaardelijke 
liefde te brengen? In Brussel besteden majoors 
Rachel en André Masende bijzondere aandacht aan 
het uitwerken van het programma en echt naar de 
essentie van kerstmis te gaan.

Voorbereiding op Kerstmis

Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus Christus herdacht. 
Tijdens dit feest verwelkomen we God op aarde in het lichaam 
van een kind. Betekent het woord Kerstmis immers niet God 
onder ons (Emmanuel)? Onze korpsen in de stad Brussel 
bereiden zich in nederigheid en eenvoud voor, in de naam van 
Christus, door eenvoudige en liefdevolle acties te voeren voor 
de minstbedeelden. We bereiden ons voor om dichter bij hen te 
staan die in deze periode soms vergeten worden. Het Leger des 
Heils ontvangt mensen in moeilijke situaties, vangt hen op – het 
hele jaar door – begeleidt en verzorgt hen, zonder onderscheid.

Kerst, tussen vreugde en leed

De wereld maakt een woelige periode door in haar geschiedenis, 
maar God blijft ons getrouw een boodschap van hoop sturen.

De feestdagen zijn voor veel gezinnen een tijd van vreugde. Dit 
jaar is dat eerder met gemengde gevoelens. Aan de ene kant 
is er de vreugde die voortkomt uit het liefhebben van anderen, 
het delen, verwelkomen, bedanken en zorgen voor de meest 
behoeftigen. Aan de andere kant is er de bedroefdheid van 
het zien op meerdere fronten, van een ontketend haatgevoel, 
conflicten die leiden tot geweld en de massale deportatie van 
mensen naar een onbekende bestemming, zonder enig uitzicht. 
Moge Kerstmis ook voor hen een baken van hoop zijn en een 
perspectief om te blijven geloven dat God met hen is, omdat 
Christus ook voor hen is geboren.

Kerst betekent licht in het donker en hoop 
in de duisternis

Een paar eeuwen voor Jezus’ geboorte had de profeet al 
aangekondigd: «De mensen die in de nacht op pad zijn, zullen 
een groot licht zien. Een licht zal schijnen op hen die in het land 
van de duisternis wonen.

We mogen dus uitkijken naar de geboorte van Jezus. De duisternis 
zal niet blijvend heersen in deze wereld, maar binnenkort zien we 
het licht aan het einde van de tunnel.

Licht in het donker, hoop in de duisternis

Kerst, is ook vreugde geven !

In 2016 stelden we een team samen om de straten van Brussel 
af te speuren naar mensen die nergens een beetje warmte 
en vreugde konden vinden. Op de hoek van de Baillistraat 
ontmoetten we een koppel dat recent in België was aangekomen 
en nergens heen kon. We nodigden hen uit op het kerstfeest van 
het Leger des Heils. De avond liet een blijvende indruk op hen: 
«Het Leger des Heils heeft onze dag opgefleurd en we zijn blij dat 
we Kerstmis samen met jullie konden doorbrengen.” Kerstmis 
gaat ook over het verwelkomen en delen van vreugde en hoop 
met diegenen die op niemand kunnen rekenen, die alleen maar 
wachten op de goddelijke voorzienigheid. 

Reportage Christel Lecocq

Kerst : een gelegenheid om te feesten, maar niet op je eentje...

BRUSSEL

Het goede nieuws van de verlossing uitdragen 
vraagt een dagelijkse inzet door woorden, daden
en een uitgestoken hand. Steun de acties van het 

Leger des Heils door een donatie te doen.

www.legerdesheils.be
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Kerstmis is een van de mooiste 
momenten in ons leven. Waar 
culturen en tradities uit de 
hele wereld samenkomen, onder­
scheidt Kerstmis zich door zijn 
universele inhoud om bij iedereen 
de warmte, liefde en vreugde 
van de kindertijd op te roepen. 
Het is een zeldzame kans om de 
ware boodschap van Kerstmis 
te verkondigen aan iedereen die 
smacht naar God.

Het uitgestrekte panorama van onze 
overtuigingen en culturen is een levendig 
mozaïek dat op een heel eigen manier 
getuigt van de fabuleuze scheppingskracht 
van God, onze Heer. Elk volk, elke natie, 
elke taal drukt zijn zoektocht naar God 
uit op zijn eigen manier, volgens zijn 
specifieke tradities en waarden. 

In India is het Holifeest, een hindoefeest 
waarbij deelnemers felle kleuren op elkaar 
gooien om de overwinning van het goede 
op het kwade en de komst van de lente 
te vieren. 

In Mali viert men tijdens het ‘Maskerfestival’ 
de oogst en het gemeenschapsleven met 
dansers die ontzagwekkende houten 
maskers dragen waarop dierlijke geesten 
staan afgebeeld.

In elke wereldtraditie vertelt creativiteit en 
inventiviteit ons iets over het menselijk 
hart. Over zijn besef van het bestaan van 
een hogere kracht, over de behoefte om 
zich met iets verheven te verbinden, om 
zijn eigen geschiedenis te overstijgen, om 
zich met God te verbinden.

Tussen echo’s van legende 
en goddelijke fluistering, 

opportuniteit van Kerstmis

Voor de meeste mensen blijft Kerstmis, 
ondanks hun gehechtheid aan hun 
cultuur, een apart moment, een soort 

Een terugblik

vreugdevol familieritueel zonder diep
gang, een onschuldig barstje in hun 
geloofsovertuiging. Met Kerstmis laat 
iedereen zijn waakzaamheid varen om 
dit warme licht in putje winter te ver
welkomen en laat men zich vervullen met 
verwondering. 

Ook al is Kerstmis voor sommigen niet 
meer dan een feestje als een ander, de 
nieuwsgierigheid van kinderen naar Jezus 
brengt heel wat volwassenen ertoe om 
zich af te vragen wat zijn ware betekenis 
is en om het verhaal van zijn geboorte 
opnieuw door te lichten en zo de diepere 
betekenis van dit feest te ontdekken.

Een goddelijke missie 
verpakt als een 
familiefeest?

Deze unieke samenloop van gevoelens, 
tradities en betekenis maakt van Kerstmis 
de perfecte tijd om te getuigen van ons 
geloof, om Gods onmetelijke liefde voor 
ons te delen en anderen uit te nodigen om 
onze inspiratiebron van hoop en vreugde 
te ontdekken.

Voor vele mensen zijn het onrustige en 
moeilijke tijden. Wij worden uitgenodigd 
om een sprankeltje hoop in hun duisternis 
te zijn. Om onze daden en woorden, 
de warmte en het licht van God te laten 
uitstralen naar de donkerste harten om 
ons heen. Laten we deze unieke kans om 
hoop en geloof uit te stralen met beide 
handen aangrijpen. 

 Zelfs als we twijfelen of bang zijn om ons 
geloof te uiten, laten we dan denken aan 
de onwankelbare moed van Jezus en zijn 
boodschap van liefde. Laten we deze 
onzekerheden niet als obstakels zien, 
maar als uitdagingen voor de Heer. Laten 
we uit onze comfortzone treden en ons met 
geestdrift en passie storten in het moedige 
avontuur van de verkondiging van het 
evangelie. Zoals Jezus deed toen hij onder 
ons kwam, nederig en kwetsbaar, laten wij 
blijmoedige en moedige boodschappers 
van het Goede Nieuws zijn. Vooruit ermee, 
met geloof en moed!  

Sylvain Sismondi
Journalist

Kerstmis 
of hoe je zielen kunt raken in een wereld met een verschillende levensbeschouwing
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HET LICHT VAN KERST !

Een blijde boodschap

Toen we 8 en 10 jaar waren, sliepen mijn broertje en 
ik op vakantie in de woonkamer van het nieuwe huis 
van onze grootouders. ‘s Nachts stond mijn broer in 
het donker op en zocht de deur om naar de badkamer 
te gaan. Omdat deze plek nieuw was voor ons, botste 
hij tegen de muur en de tafel. In paniek schreeuwde 
hij: “Ik ben verdwaald!” Toen mijn vader het licht 
aanstak, was alles weer normaal. Hebben we niet 
allen zoiets reeds meegemaakt?

In mijn carrière heb ik mensen van verschillende leeftijden 
ontmoet, mannen en vrouwen, die een persoonlijke, professionele 
of relationele ervaring doormaakten die op deze situatie lijkt. Ze 
voelden zich verloren, alsof ze in het donker zaten en geen uitweg 
vonden.
Zonder licht dat onze gedachten verlicht, ons op het levenspad 
leidt, ons helpt te anticiperen op de valkuilen van de weg, 
verliezen we de betekenis van ons leven, onze huwelijksrelatie of 
onze job. Dit zorgt voor frustratie, ontmoediging en scheiding. De 
gevolgen kunnen aanzienlijk zijn.
 
Sommigen zoeken dit ‘licht’ in politieke strijd en het zoeken naar 
gerechtigheid. Anderen in productiviteit, werk, sport of geestelijk 
welzijn. Hoewel al deze dingen fundamenteel goed zijn, geven 
ze slechts oppervlakkig licht. Ze nemen ons lichaam of onze 
gedachten in beslag. Het is een voortdurende inspanning, een 
soort wedloop die ons in cirkels kan laten ronddraaien tot we 
onszelf verliezen.
 
Het licht waarover ik spreek moet onze persoon diepgaand 
verlichten. Dit is wat we willen delen, dit licht dat onthult, 
verwarmt en verlicht. Het brengt leven voort, een leven dat zal 
groeien, overvloeien en ons hervormen, net zoals de zonnestralen 
ervoor zorgen dat zaden ontkiemen, bomen bloeien en vruchten 
rijpen. Het komt niet van ons. Met Kerstmis zullen teams van het 
Leger des Heils op straat aanwezig zijn en de leden van onze 
gemeenschap zich inspannen om deze hulpverlening te delen. 
Het heeft niets te maken met commerciële verlichtingen, de 
glitter van tradities of flitsende versieringen. Het heeft te maken 
met Gods helderheid, die ons van het donkere pad heeft gehaald 
waar we waren afgedwaald.
 
Aan degenen die ooit momenten van twijfel, angst en verdriet 
hebben doorgemaakt en uiteindelijk hebben geroepen: “Ik ben 
verdwaald”, zegt Jezus: “Ik ben het licht van de wereld; 
wie mij volgt zal het licht van het leven hebben en nooit 
in de duisternis wandelen” 1? Zijn warme en zorgzame 
aanwezigheid heeft ons leven veranderd. Hij leidt ons, verlicht 
ons en leert ons.
 

De wereld lijdt, is verdwaald, zonder oriëntatiepunten. Veel van 
onze tijdgenoten leven als hamsters in een draaiend wiel of 
worstelen eindeloos met hersenschimmen. Het is onze missie, 
onze motivatie, om de hele wereld te vertellen dat we naar God 
kunnen “roepen” over ons lijden, zodat hij de harten van iedereen 
kan verlichten. Ik nodig je dus uit om dit gebed te zeggen: 
“God, ik ben verdwaald! Ik begrijp niet alles, maar ik 
heb U nodig om mijn leven te verlichten. Ik heb het 
geprobeerd, maar ik blijf maar rondjes draaien. Kom en 
red me!” Hij zal antwoorden. Hij zal het doen. Sluit je aan bij een 
groep christenen die je kunnen helpen om het beter te begrijpen 
en waar je ook kan groeien en je ervaring kan bijdragen.
 
Als je zin hebt om erover te praten of als je verder wilt gaan, vraag 
het dan gerust aan de eerste persoon in het Leger des Heils-
uniform die je tegenkomt of schrijf ons op : “Go!”, Leger des 
Heils, Nieuwe Graanmarkt 34 te 1000 Brussel
 
Ik wens je een stralende kerst met Gods zegen en vrede.  

Luitenant Kolonel Joël Etcheverry

1	 Evangelie volgens Johannes, (hoofdstuk 8, vers 12)
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Een terugblik

Kerstmis. Dit woord is niet gelinkt aan de bijbel: er 
staat niets in over een viering van de geboorte van 
Jezus. Er is nog minder sprake van een kinderfeest, 
een familiefeest, het feest van de Onschuldige 
Kinderen op 28 december, waarop het martelaarschap 
van de jongetjes van Bethlehem wordt herdacht. De 
Bijbel brengt de tijd rond Kerstmis niet naar voor als 
bijzondere gebeurtenis.

Kerstmis gaat niet over een specifiek tijdstip, maar over een 
persoon. En deze persoon is niet het kindje in de kribbe, of in 
elk geval niet alléén daarover. Het gaat dus niet uitsluitend over 
Jezus, de zoon van Maria en de timmerman Jozef uit Nazareth. 
Hij werd populair door zijn woorden en daden, werd buiten de 
wet gesteld, aangeklaagd, beschuldigd, veroordeeld en ter dood 
gebracht. Kerstmis herdenkt niet de levensloop van Jezus, hoe 
verbazingwekkend en wonderbaarlijk die ook is. Het verhaal van de 
pasgeboren baby in een kribbe is prachtig en verbazingwekkend, 
maar dat is niet waarom Lucas en Mattheüs het vertellen. Ze 
vertellen het omdat God een rol speelt in dit verhaal: degene over 
wie we het hebben met Kerstmis is God zelf. God die naar Maria 
komt. God die tot Jozef spreekt. God die de geboorte aankondigt 
aan de herders en de Wijzen uit het Oosten. God maakt van deze 
geboorte een heel persoonlijke aangelegenheid.

Wat lezen we in de Bijbel over Kerst ?
Lucas en Matteüs vertellen het aan de hand van een verhaal. 
Johannes daarentegen is op zoek naar de juiste woorden. Welke 
woorden zouden accuraat genoeg zijn om Gods betrokkenheid in 
het leven van Jezus van Nazareth uit te drukken? Welke woorden 
zouden sterk genoeg zijn om de transparantie van Jezus’ leven te 
benadrukken, een menselijk leven waarin ook het leven van God 
ongehinderd stroomt? Johannes stelt een paar woorden voor 
in de opening van zijn evangelie. Met deze woorden laat hij ons 
begrijpen dat Jezus niet zomaar een ingeving is dat God op een 
winteravond bedacht. Met deze woorden bevestigt Johannes dat 
de woorden en daden van Jezus teruggaan naar het hart van God 
voordat de wereld geschapen werd. De Heer van de schepping 
is al de God van Jezus. En Jezus kan worden beschreven met de 
drie woorden die de Schepper God kenmerken: woord - leven 
- licht.

Licht !

Maar Gods licht komt de wereld niet binnen als een aannemelijke 
realiteit, zoals een kerstslinger, zoals de lichtjes in onze 
kerstboom. Gods licht is niet zacht en troostend. Het is het licht 
van het leven. Het stelt de duisternis van de wereld aan de kaak. 
Onze duisternis. Het lokt duisternis uit.

De wereld heeft moeite om zich in dit licht te verheugen. Ze 
aarzelt om dit leven te vieren. God schijnt te helder. Hij past zich 
niet aan onze visie aan.

En nu, in Jezus, neemt het licht van God zijn plaats in het midden 
in de wereld. Zij “zet haar tent op” in ons midden, zegt Johannes. 
Het schijnt niet langer van boven naar beneden: het is dichtbij. 
En het barst van de heerlijkheid. Voor wie zijn ogen niet afwent, 
schijnt de glorie van de Vader in het licht op het gezicht van zijn 
Zoon. In Jezus wordt God uitgelegd: de Zoon is de “exegeet” van 
de Vader, zoals Johannes zegt. De Zoon legt ons uit wie de Vader 
is en hoe Hij handelt. Door hem zien we God. Eindelijk.

Kerstmis herinnert ons eraan dat geloven betekent dat je eerst 
moet zien. Onze ogen laten vullen met het licht van God dat in 
Jezus tot ons komt. Afwegen hoezeer we zijn licht missen. En 
laat ons verlicht worden. “Wie naar God kijkt, zal stralen”, zegt de 
psalmist. “Er zal geen schaamte meer zijn op zijn gezicht”. (Psalm 
34:6) Wie naar Jezus kijkt, zal stralen, zegt Johannes: hij zal een 
kind van God zijn, een kerstkind. De wereld zal haar onschuld niet 
herwinnen. De duisternis zal niet verdwijnen. Maar de bitterheid 
ervan gaat verloren in het licht van God. 

Madeleine Wieger
Doctor in de protestantse theologie 
aan de universiteit van Straatsburg 

Docent bijbelfilologie 
aan de Faculteit voor Protestantse Theologie, Straatsburg
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Waarom blijven we onze plaats innemen op de 
straathoeken en marktpleinen van ons land? We zijn 
met weinigen, maar we zullen er toch weer zijn, want 
we zijn overtuigd dat dit een fundamentele strijd is.

Allereerst moeten we mensen bereiken. Het isolement doorbreken 
en mensen de kans geven elkaar te ontmoeten. 

Daar staan op een  openbare plaats betekent onszelf beschikbaar 
stellen voor een losse babbel, luisteren naar hun noden. 
We kunnen je nauwelijks vertellen hoe divers de vragen en 
gesprekken zijn als een vrijwilliger met Kerstmis op de stoep staat: 
herinneringen, aanmoedigingen, solidariteit, informatieverzoeken, 
een vriendelijke knipoog of woede over de ellende die hen te 
beurt valt. We zullen er zijn om je te ontmoeten, in levende lijve. 
Wees niet verlegen of afgeschrikt door ons uniform. Kom met 
ons praten en ervaar dit kerstmoment van mens tot mens, in alle 
eenvoud, zonder veel gedoe! Wie weet zullen sommigen van jullie 
mogelijk zich bij ons aansluiten, omdat jullie zich geroepen voelen 
om deze strijd mee te voeren.

Voeg daarbij dat we altijd blijven opkomen voor de zwaksten, de 
noodlijdenden en voor wie vergeten wordt. 

De noden zijn immens en het gekende deuntje van het Leger 
des Heils is een oproep om gevoelig en vrijgevig te blijven voor 
onze naasten. Laten we de mishandelde kinderen niet vergeten, 
de vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, de vluchtelingen 
die asiel zoeken, mannen die verloren lopen in hun wanhoop. 
We moeten ons blijven inzetten voor een vredespact in sociale 
relaties door te zorgen voor de gewonden en de slachtoffers van 
het leed in deze wereld. Armoede blijft lange tijd stil en verborgen 
maar soms wordt het explosief en gewelddadig. We zullen er 
nog steeds zijn om geweld af te keuren en ja te zeggen tegen 
wederzijdse hulp en hoop. Geef wat je kan, er is nog steeds een 
hoge nood.

Tot slot moeten we een boodschap overbrengen die verder 
gaat dan het trieste gebeuren rondom ons van kwaadaardige 
scenario’s die zich blijven herhalen. 

We komen terug op straat !

Van 25 november tot 24 december nemen heilsoldaten en vrijwilligers deel aan de Kerstpottenactie in een tiental Belgische 
steden. Het ingezamelde geld zal worden gebruikt voor het organiseren van kerstfeesten en maaltijden voor gezinnen en 
kinderen, huisbezoeken en het uitdelen van pakketten aan geïsoleerde mensen, hulp en geschenken voor daklozen, enzovoort. 
Dit alles is slechts mogelijk dankzij jouw steun. 

Je kan ook je donatie, met de vermelding «Kerstpotten», overmaken op onze rekening: BE53-1910-5124-4153, of online een gift 
doen via https://kerstpotten-legerdesheils.be/

Hartelijk dank voor jouw vrijgevigheid.

Kerstpottenactie

Actualiteit

Kerstmis verdient een offensief platform van de kracht van vrede, 
verzoening en hoop. Kerstmis is een lichtpunt dat de wereld wil 
veranderen door actie en gebed. Het Leger des Heils is ervan 
overtuigd dat er nooit sprake is van een hopeloze of uitzichtloze 
situatie. Deze filosofie kan niet waargemaakt worden met onze 
eigen middelen: het Leger des Heils is financieel beperkt en 
afhankelijk van de vrijgevigheid van het publiek. Onze overwinning 
ligt in het weloverwogen plan dat werd voltooid door de komst 
van een zwak en naakt kind dat zichzelf aanbood aan de wereld: 
Jezus, de mensenzoon, zoon van God. Sterkte halen uit zwakte is 
hét ingrediënt voor de kerstpotten die de komende dagen in ons 
Koninkrijk België zullen verschijnen.

Bedankt voor uw aangename begroeting! Deze regen van kleine 
veranderingen zal een prachtige wolk van kleine sterren vormen. 
Zij zal onze strijd dragen. 

En vergeet niet: Zalig Kerstfeest! 

Majoor Jean Olekhnovitch
Verantwoordelijke officier voor België
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https://www.armeedusalut.be/nl/adventskalender-2023/

Adventslichten
Open vanaf 1 december de raampjes van de 
kalender en ontdek boodschappen van hoop 

om te delen tijdens de adventsperiode.

Volg ons


