
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. 
Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen 
zonder enige vorm van discriminatie.

“Getransformeerde levens”

Kerst,  de
daadwerkelijke
verandering

Dankzij onze kerstpotten, pakketten, concerten en solidariteitsfeesten houdt het Leger des 
Heils de kerstgedachte levendig in België.
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Kerst, de daadwerkelijke transformatie
Voorwoord

Al zo’n twee jaar werkt het Leger 
des Heils in vele landen met 
de slogan ‘Getransformeerde 
levens’.
In werkelijkheid is het echter veel 
meer dan zomaar een slogan: 
het is een diepe overtuiging. 
God verandert levens.

Dat we daar vandaag de dag bewuster over communiceren, betekent 
niet dat het iets nieuws is.
God heeft niet gewacht tot wij deze woorden op onze website zetten 
om levens te beginnen veranderen – Hij doet dat al sinds het begin 
der tijden, door de geschiedenis heen.
 
Wanneer we spreken over getransformeerde 
levens, denken we vaak aan genezingen, 
bevrijdingen, aan situaties waarin de zwakke 
sterk wordt en alles beter gaat.
Maar als we naar Kerst kijken, ontdekken we 
een heel andere vorm van transformatie.
In Bethlehem is het God zelf die mens wordt: de 
Almachtige wordt afhankelijk, God wordt een kind.
Wanneer Híj zich transformeert, is het niet de zwakke die sterk wordt, 
maar de sterke die zwak wordt; niet de arme die rijk wordt, maar de 
rijke die arm wordt.
Weer eens laat God ons zien hoe radicaal anders Hij is.
 

Als mensen verlangen we er vanzelf naar dat onze situatie verbetert; 
we streven voortdurend naar vooruitgang.
Als christenen – en als heilssoldaten – hopen we dat het geloof zich 
verspreidt, dat de Kerk en het Leger des Heils groeien, sterk staan, 
erkenning krijgen en, als het even kan, ook geliefd zijn.
En wanneer de media ons wat bekritiseerd, herinneren we ons dat 
iedereen die de Heer volgt, tegenspraak zal ontmoeten.
Maar tegelijk reageren we alsof wij juist gevrijwaard zouden moeten 
blijven van elke vorm van kritiek.
 
Wat als de transformatie die God ons aanbiedt, uiteindelijk 
een verandering is richting zwakte, nederigheid en een diepere 
menselijkheid – precies zoals Hij het zelf beleefde met Kerst?
 

Laten we niet vergeten:

“Maar wat in de ogen van de wereld dwaas 

is, heeft God uitgekozen om de wijzen 

te beschamen; en wat in de ogen van de 

wereld zwak is, heeft God uitgekozen om 

de sterke te beschamen” 1 

Kolonel Jacques Donzé 

Territoriaal Leider

1	 Eerste brief aan de Korintiërs 1:27

Wat als de transformatie 
die God ons voorstelt 
een transformatie naar 
zwakheid zou zijn?
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Kerstboodschap van de Generaal 

Generaal Lyndon Buckingham

En toen kwam er licht ! 

Als jongetje leed ik aan chronische astma. Vaak kwamen 
de astma-aanvallen in de nacht. Gevolg: angst voor het 
donker, paniek en, zoals ik het me herinner, een gevoel 
van wanhoop terwijl ik streed om adem te halen. En dan 
schoot mijn moeder te hulp: met kalmerende woorden, 
verzekerend dat het goed zou komen en: een dikke 
knuffel.

‘Mama, wil je het licht laten branden?’ vroeg ik dan. Het licht op 
de overloop bleef aan, mijn deur was weliswaar dicht, maar het licht 
scheen naar binnen door een kier. En dat betekende zoveel voor mij: 
Ik kon zien dat het duister niet overheerste en dat het licht benadrukte 
dat mijn moeder dichtbij was. Het gaf mij rust en 
kalmte. En bovenal verdreef het de duisternis en 
mijn angst. Er was licht!

Culturen en religies hebben door de eeuwen heen licht en duisternis 
gebruikt om het verschil aan te geven tussen goed en kwaad, puur en 
onzuiver, goed en fout, leven en dood. Het licht overwint de duisternis, 
het goede overwint het kwade, recht zegeviert over onrecht, hoop 
verdrijft hopeloosheid. ‘Mama, wil je het licht aanlaten?’

Bijbels thema
Licht en duisternis vormen vanaf het begin ook een terugkerend 
thema in de Bijbel. Meteen al in het eerste boek van de Bijbel, staan 
deze woorden: ‘Toen zei God: Laat er licht zijn!’ (Het Boek Genesis 
1 vers 3).

De profeet Jesaja deelde een boodschap van hoop en licht in een 
tijd waarin er sprake was van grote politieke beroering en geestelijke 
nood. Tegen een achtergrond van onzekerheid, angst, onderdrukking 
en geestelijke honger, schreef hij: ‘Het volk dat in de duisternis leeft, 
zal een groot Licht zien, en over hen die wonen in het land waar 
de dood heerst, zal een Licht opgaan.’ (Het Boek Jesaja 9 vers 1). 
‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de 
heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke 

titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst. Aan Zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen.’ 
(Het Boek Jesaja 9 vers 5 en 6).

Licht van de wereld
Licht symoboliseert de aanwezigheid van God. De profetie van 
Jesaja is uitgekomen  met de geboorte van Jezus Christus, Gods 
Zoon. Hij is gezonden om het Licht van de wereld te zijn! Hij brengt 
het licht van Gods aanwezigheid in de duisternis van onze wereld. 
Hij brengt vergeving, verlossing, genezing, hoop, troost, moed en 
zingeving – leven in al zijn volheid. Hij laat de aard, het karakter en 
het hart van God zien. Hij introduceert een Koninkrijk dat geen einde 
kent en Hij nodigt ons allemaal uit om in het licht te stappen.

In het Evangelie volgens Johannes lezen we: ‘Het licht schijnt in 
de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen 
krijgen.’ (Johannes 1 vers 5). Het licht voor de wereld van vandaag is 
de openbaring van God zelf in de persoon van Jezus Christus – als 
Licht van de wereld overwon hij de duisternis van de dood door een 
stralende opstanding. En daarmee bevestigde Hij dat alles wat Hij 
ons leerde over zijn Vader, zijn Koninkrijk, zichzelf en ons, waar en 
betrouwbaar is. Jezus laat Gods bedoeling en verlangen zien voor de 
hele mensheid: leven in al zijn volheid door het geloof in Hem.

Wij zijn het licht!
Opnieuw hebben we deze Kerst de mogelijkheid om erbij stil te staan 
en te vieren dat we een God hebben die in een duistere wereld stapt 
om het Licht te brengen. 

Lieve vrienden, nog een gedachte. 
Jezus zei tegen zijn volgelingen: 
‘U bent het licht van de wereld’ 
(Matteüs 5 vers 14). Jij, ik, wij! Dit 

is het prachtige doel voor mensen die bij God horen door het geloof 
in Christus. We worden werktuigen van God waarmee Zijn licht wordt 
getoond: hoop en genezing, waarheid en genade, compassie en 
barmhartigheid, vergeving en liefde. Licht!

‘God, wilt U het licht laten branden?’
‘Dat heb Ik reeds gedaan.’

Moge God Zijn licht opnieuw laten schijnen als we Kerst gaan vieren. 
Mogen wij, die ons vertrouwen op Zijn Zoon hebben gevestigd, 
schijnen als sterren aan de hemel, als levende getuigen van de kracht 
en volmaaktheid van Jezus, het Licht van de wereld.

Ik wens u Gods zegen. 

Generaal Lyndon Buckingham

Wereldleider van het Leger des Heils

Mama, wil je het licht laten branden ?



Brieven van Kevin en Kevina

Hoi Theo,
Wij zijn het weer – Kevin en Kevina! We willen nog even terugkoppelen 

om te vertellen wat we deze zomer hebben meegemaakt. Het was 

echt geweldig! In Nederland hebben we ontdekt dat het Leger des 

Heils één grote familie is. We hebben superleuke jongeren ontmoet 

uit heel Europa en vrienden gemaakt met wie we onvergetelijke 

momenten hebben beleefd.

We kregen een enorme spirituele boost! We hadden nooit gedacht 

dat we de aanwezigheid van de Heer zó intens konden ervaren. Het 

was echt bijzonder! Taal of cultuur maakte helemaal niets uit – we 

konden samen één zijn in geloof. Toch hebben we ook nog een paar 

woordjes Noors en Italiaans geleerd.

We waren onder de indruk van de organisatie van het evenement, dat 

was opgezet als een festival, met muziek, sport, creatieve activiteiten 

en een gebedsruimte!

Het thema van de week draaide rond onze identiteit 

als christen – iets wat ons diep raakte, want dat is 

precies wat wij momenteel zelf aan het ontdekken 

zijn. Nogmaals heel erg bedankt dat je ons hebt 

uitgenodigd voor dit geweldige feest!

Na deze ervaring willen we ons graag nog meer 

inzetten binnen de beweging. Kerst komt er 

alweer aan, en toen we ons informeerden over 

de acties van het Leger des Heils in Frankrijk en 

België, hoorden we overal over de “kerstpotten”.

Maar wat houdt dat precies in? Is het een soort 

maaltijdactie? Koken en eten uitdelen aan 

mensen in nood?
Groetjes,

Kevin en Kevina

 DOSSIER   Veranderde levens : getuigenissen

“WIJ WILLEN ONS GRAAG BETROKKEN VOELEN”
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Kevin en Kevina, 
Wat fijn om van jullie te horen en te lezen wat jullie de afgelopen maanden allemaal hebben meegemaakt!
Wat de kerstpotten betreft – jullie zaten er niet ver naast!De kerstpotten zijn dé symbolische kerstactie van het Leger des Heils tijdens de adventsperiode, die voorafgaat aan Kerstmis. Aanwezig zijn in het hart van de samenleving betekent tegelijk getuigen van je geloof én oproepen tot solidariteit. Waarschijnlijk hebben jullie de kerstpotten al eens gezien zonder het te beseffen! Vanaf begin december tot kerstavond staan heilsoldaten en vrijwilligers op straat om giften in te zamelen. De opbrengst gaat naar sociale kerstinitiatieven: maaltijden voor mensen in armoede, voedselpakketten of gezellige ontmoetingsmomenten om eenzaamheid te doorbreken.Deze vrijwilligers worden ook wel de “Kerstambassadeurs” genoemd – en ze tonen vaak veel creativiteit om de aandacht te trekken: met de bekende kerstbel (met mate te gebruiken, na een uur krijg je er een beetje hoofdpijn van!) of met muziek. De muzikanten van het Leger des Heils halen hun instrumenten boven om traditionele kerstliederen te spelen en zo de straten te vullen met een feestelijke sfeer. Je hebt ze vast al eens gezien in Amerikaanse films of series – ze maken overal ter wereld deel uit van de kerstsfeer!

Als jullie gemotiveerd zijn, moedig ik jullie van harte aan om eens een kerstmaaltijd voor mensen in nood mee te beleven. Het is een onvergetelijke ervaring. Voor velen is Kerst een tijd van vreugde, maar voor wie op straat leeft of eenzaam is, kan het een pijnlijke periode zijn. Deze maaltijden bieden een moment van rust en herinneren eraan dat de Heer er is voor ieder mens. Het is een prachtige manier om hoop te brengen en levens te veranderen.
Dus als jullie zin hebben om dit mee te beleven, neem gerust contact op met jullie lokale korps om deel te nemen aan de verschillende kerstacties!

Hartelijke groet,
Theo Mangeard

Go !
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Kroniek van een zwervende kerstboom in Brussel
WAARGEBEURD KERSTVERHAAL

Jonas beloofde zich­
zelf dat hij zijn daad 
zou goedmaken en 
het Leger des Heils 
zou helpen.

Een kerst die begon met een verdwijning 

Vrijdag 24 november 2023. Het Leger des Heils maakt zich klaar 
voor het evenement Op weg naar Kerst op het plein van de Nieuwe 
Graanmarkt, vlak bij de Antoine Dansaertstraat.
Er waren door de Stad Brussel een podium en tenten opgesteld voor 
de muzikale en artistieke activiteiten die voor de volgende dag op het 
programma stonden.

Een grote, prachtige kerstboom — geschonken door het 
opvangcentrum in Spa — was die dag naar Brussel gebracht. Om 23 
uur werd hij met zorg op het podium geplaatst en stevig vastgemaakt.
Maar… de volgende ochtend, om 6 uur, was de boom verdwenen!
Een slechte grap? Een dolle nachtelijke uitdaging? Of misschien een 

Wat was er die nacht van 24 op 25 november met hem gebeurd?
Wat had hem bezield om zomaar te verdwijnen?

We besloten te geloven dat hij in die zes weken een nieuwe missie 
had gevonden — misschien om licht te brengen in een woonkamer, 
een dokterspraktijk, een inkomhal… ergens waar warmte nodig was. 
Uit nieuwsgierigheid én geloof schreven we een brief, die we in de 
brievenbus achterlieten van het gebouw waar hij was teruggevonden.
Er kwam nooit een antwoord.

Een jaar later: de bekentenis van de adoptievader

Tot dat ene telefoontje, eind november 2024. Een man, Jonas, belt 
naar het hoofdkwartier van het Leger des Heils. Hij stelt zich voor als 
“de adoptievader van de kerstboom.” Hij had onze brief bewaard — 
én onze woorden in zijn hart. Jonas vertelt hoe hij, een jaar eerder, na 
een avondje stappen de boom op het podium had zien staan. In een 
impuls had hij hem losgemaakt, meegesleurd naar huis en samen 
met zijn vrienden in hun appartement gezet.

Nadat hij onze brief had ontdekt, beloofde Jonas zichzelf dat hij zijn 
daad zou goedmaken en het Leger des Heils zou helpen.
 
De les van een verdwaalde boom

De verdwenen kerstboom heeft uiteindelijk het belangrijkste 
onthuld: ontmoeting, verlossing — en solidariteit.
Door zijn bijzondere avontuur herinnert hij ons eraan dat de 
ware kerstgeest niet in lichtjes of versiering schuilt, maar 
in de harten van mensen. Want soms, om de betekenis van 
Kerstmis terug te vinden, heb je geen wonder nodig.
Alleen een boom — en een beetje menselijkheid. 

Ariane Olekhnovitch

Nationaal Officier

boom met heimwee naar zijn vrijheid en teruggekeerd naar het bos?
De vroege zoektocht in de buurt leverde niets op. Wat achterbleef, 
was een vreemd gevoel van leegte — een zachte droefheid die over 
het plein hing.

Onze boom ontbrak op het podium. Toch ging het feest door: warm, 
levendig en vol muziek. Buurtbewoners en voorbijgangers deelden 
een moment van licht en samenzijn — precies wat Kerstmis hoort 
te zijn.

Een onverwachte terugkeer – zes weken later

Woensdag 10 januari 2024, rond 23 uur, in de Antoine Dansaertstraat.
Daar lag hij: onze boom. Uitgedroogd, kaalgeplukt, zielig om te zien 
— maar onmiskenbaar de onze, herkenbaar aan zijn voet, die we 
destijds zo zorgvuldig hadden vastgemaakt. Blijkbaar was hij niet ver 
geraakt in zijn Brusselse zwerftocht: amper een honderd meter verder 
eindigde zijn reis, op de stoep, wachtend op de recyclagewagen.
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Elke december duiken de kerstpotten 
van het Leger des Heils op in de straten 
van België. Een symbool van solidariteit 
en hoop, dat ons herinnert aan de ware 
betekenis van Kerstmis: delen met 
elkaar. 

Meer dan een traditie – een gebaar uit het 
hart
Elke winter, wanneer Kerst nadert, klinkt in 
onze Belgische straten het vrolijke gerinkel 
van een belletje naast een rode ketel. 
Rondom staan vrijwilligers van het Leger 
des Heils met een glimlach, een vriendelijk 
woord, af en toe gezang en muziek. Dit 
tafereel, vol nostalgie en diep verankerd 
in ons collectieve geheugen, draagt een 
belofte in zich: solidariteit leeft in ieders 
hart. De jaarlijkse kerstpottenactie herinnert 
ons aan de kern van de missie van het 

De kerstpotten : de weerklank van hoop 
Leger des Heils: dienen, liefhebben en 
onvoorwaardelijk welkom heten. Het hele 
jaar door zijn onze teams aanwezig — in 
korpsen, opvangcentra en sociale diensten 
— om een hand te reiken, te luisteren en te 
begeleiden.
In december wordt deze roeping nog 
dringender: eenzaamheid, armoede en 
herinneringen drukken dan extra zwaar. 
Daarom verschijnen overal de kerstpotten — 
in straten, op markten en in stadscentra — 
om giften te verzamelen en een boodschap 
van hoop te verspreiden.

Elke munt, een teken van hoop
De giften die in de ketels worden ingezameld, 
maken het mogelijk om feestmaaltijden, 
kerstpakketten, activiteiten en persoonlijke 
ondersteuning aan te bieden aan mensen 
die het moeilijk hebben of alleen zijn. Ze 

dragen ook bij aan de blijvende hulpverlening 
van het Leger des Heils: sociale steun, 
geestelijke begeleiding en warme opvang, 
het hele jaar door. Elk centje in de ketel is 
meer dan een materiële gift — het is een 
gebaar van liefde, een vonkje hoop in de 
donkere decemberdagen.

Laat de bel van solidariteit klinken
Wanneer u onze ketels in de straten ziet 
staan, neem dan even de tijd om naar dat 
unieke geluid te luisteren.
Het vertelt een verhaal van mededogen, 
verbondenheid en geloof.
Dankzij uw vrijgevigheid kan het Leger des 
Heils zijn mooie missie voortzetten — met 
Kerst, maar ook ver daarna. 

 DOSSIER   Op weg naar Kerstmis 2025

Kerstconcert: officiële opening van de kerstpottencampagne
In 2024 werd onze kerstpottencampagne 
in België feestelijk geopend met een 
bijzonder moment: het kerstconcert in de 
Sint-Katelijnekerk, midden in het hart van 
Brussel en het winterfestival Winterpret.

Dit liefdadigheidsconcert was een waar 
moment van genade, dat meer dan 
duizend mensen samenbracht rond de 
krachtige muziek van de territoriale 
brassband van het Leger des Heils – in 
een sfeer van feest, bezinning en eenheid.
Na het grote succes van vorig jaar werd het 
concert dit jaar opnieuw georganiseerd, 
op zaterdag 29 november om 19.30 uur, 
opnieuw in de Sint-Katelijnekerk. Hoewel 
dit magazine verschijnt ná het evenement, 
willen we benadrukken dat dit moment 
van schoonheid en verbondenheid het 
startsein vormt voor ons gezamenlijke 
engagement.

“Een enkel muntje kan een 
gezicht doen stralen. 
Met Kerst telt elk gebaar.” 

Een vrijwilliger van het Leger des Heils



Gedurende de hele maand december 2025 zijn onze 
kerstpotten aanwezig in verschillende Belgische steden 
– niet alleen op zaterdag, maar ook op weekdagen: 
Brussel, Luik, Antwerpen, Frameries … 

De uren, locaties en data worden regelmatig bijgewerkt op onze 
website: armeedusalut.be/nl/kerstpotten

Raadpleeg onze webpagina vóór u op pad gaat om de dichtstbijzijnde 
kerstpot te vinden, met alle praktische informatie over uren, locaties 
en vrijwilligersmogelijkheden.  

“Op zaterdag 29 november beleven we in de Sint-
Katelijnekerk in Brussel opnieuw een onvergetelijk 
moment met de Territoriale Brassband van het 
Leger des Heils.

Na een dag waarin we de kerstketelactie op straat 
ondersteunden en muziek maakten op de trappen 
van de Beurs, zullen we een kerk binnenstappen die 
klaarstaat om mensen te verwelkomen voor dit bijzonder 
muzikaal intermezzo. Gedurende één uur laten onze 
koperinstrumenten de kerstmelodieën weerklinken – 
tussen vreugde, bezinning en hoop. Die avond spelen we 
niet alleen partituren: we vieren de geboorte van Christus 
en laten harten trillen van ontroering.

Met hun instrumenten en glimlachen brengen de 
muzikanten van het Leger des Heils meer dan alleen 
muziek – ze delen een boodschap van hoop.” 

Marc Dawans 
Belgische muzikant van de Territoriale Brassband 

van het Leger des Heils

De kerstperiode is elk jaar één van de belangrijkste 
momenten voor onze voedselhulp. Ook dit jaar organiseert 
het Leger des Heils, zoals al meer dan 50 jaar in Brussel, 
een grote kerstpakkettenactie voor mensen die dakloos 
zijn, in armoede leven of sociaal geïsoleerd zijn.

Dankzij de onvermoeibare inzet van vrijwilligers en heilssoldaten, 
de vrijgevigheid van het publiek – via de giften die tijdens de 
kerstketelcampagne worden ingezameld – én de steun van 
verschillende bedrijven en sponsors, zullen dit jaar meer dan 400 
kerstpakketten worden samengesteld, gevuld met lekkernijen en 
nuttige geschenken. Een deel van deze pakketten wordt uitgedeeld 
aan de bezoekers van de solidariteitsmaaltijden in het korps 
Brussel-Centraal. De andere pakketten worden, met hulp van 50 
vrijwillige chauffeurs en begeleiders, thuis bezorgd bij mensen met 

een laag inkomen of beperkte mobiliteit, die worden ondersteund 
door de sociale diensten van de Brusselse gemeenten.

Een nieuw initiatief sinds 2024 : na hun huisbezoek bieden vrijwilligers 
de bewoners aan om later opnieuw bezocht te worden door het 
Leger des Heils. Op die manier vormt de voedselhulp een eerste 
stap om in contact te komen met kwetsbare mensen, vertrouwen 
op te bouwen en hen vervolgens breder sociaal te ondersteunen.

Ook in andere korpsen in België werden kerstfeesten georganiseerd 
voor mensen in een kwetsbare situatie die het hele jaar door 
voedselhulp ontvangen. 
Ze genoten van een feestelijk programma, en iedereen kreeg een 
kerstmand mee naar huis. Zo werd de hoop en de blijde boodschap 
van de komst van Jezus gedeeld met velen ! 

PRAKTISCHE INFOGETUIGENIS

SOLIDARITEIT

Waar en wanneer vindt u de kerst-
potten van het Leger des Heils?

Een muzikant zei: die avond 
sprak de muziek tot ons hart 

Kerstmis – een hoogtepunt in onze voedselhulpactie

Alle informatie op 
volgende link : 
armeedusalut.be/nl/kerstpotten
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 SOCIALE ACTIE 

In augustus 2022 opende Villa Meyerbeer van het Leger des 

Heils in Spa haar deuren om Oekraïense vluchtelingen op 

te vangen. Wat aanvankelijk een tijdelijk project moest zijn, 

groeide uit tot een grootschalig menselijk en maatschappelijk 

avontuur.

Hoe is het project geëvolueerd sinds het begin?

MR: Aanvankelijk zou het project slechts enkele maanden duren. 

Al snel bleek dat deze gezinnen veel meer nodig hadden dan een 

dak boven het hoofd en psychologische begeleiding. In september 

2023 werd ik aangesteld als directrice van Villa Meyerbeer, met als 

doel een nieuwe dimensie aan onze missie te geven: deze mensen 

begeleiden naar echte integratie, hen duurzaam huisvesten en hen 

vooruitzichten teruggeven. We hebben nieuwe procedures ingevoerd 

om autonomie te bevorderen: individuele begeleiding, workshops 

over huisvesting, administratie en budget, gestructureerde 

psychologische opvolging en een heroriëntering van het team om een 

overbeschermende aanpak te vermijden. Daarnaast hebben we het 

keukenteam, bestaande uit Oekraïense bewoners, aangemoedigd 

om gerechten uit hun land te bereiden. Dit bood hen een vertrouwd 

houvast, psychologisch herstel én een culturele brug met de lokale 

gemeenschap

Welke methode heeft u gehanteerd?

MR: We volgden een geïntegreerde aanpak, met begeleiding op 

drie niveaus: sociaal, medisch en spiritueel. We werkten volgens 

een driehoeksmodel: de persoon centraal, omringd door een 

psycholoog, een begeleidende opvoeder en een vertaler. We hebben 

het trauma maandenlang geëvalueerd voordat we een persoonlijk 

begeleidingsplan opstelden. Het herwinnen van mentale en fysieke 

gezondheid is de basis om alles daarbovenop weer op te bouwen.

 

Wat zijn de concrete resultaten?

MR: We gingen van 65 naar 71 plaatsen, en voor alle bewoners 

vonden we een nieuwe huisvesting. Slechts één persoon woont nog 

in de Villa, totdat er een baan gevonden is.

Vandaag de dag leven alle gezinnen zelfstandig, zonder grote 

moeilijkheden. Het succes van het project werd erkend door de 

gouverneur van de provincie Luik en het Waalse Gewest, die het zien 

als een model voor begeleiding dat voor herhaling vatbaar is.

De weg terug naar gezondheid, 
autonomie en waardigheid
Interview met Magali Rizzi, 
voormalig directrice van Villa Meyerbeer (Spa)

Magali Rizzi, in blauw pak, omringd door de 
pedagogische ploeg in Spa en Kolonel Jacques Donzé

Het was een testproject voor het 
Leger des Heils, en het heeft 
bewezen dat individuele trauma­
begeleiding essentieel is voor elke 
migrerende persoon.

Wat was een memorabel moment?

MR: Ik denk aan een bewoner die semi-verlamd aankwam na een 

zelfmoordpoging. Vandaag is zij gehuisvest in Luik, heeft haar 

autonomie teruggewonnen en geeft workshops voor kinderen.

Door haar inzet verlengd zij de geest van het project buiten de muren 

van de Villa, door opnieuw verbinding te creëren en aan anderen 

door te geven wat zij daar opnieuw heeft opgebouwd: vertrouwen, 

solidariteit en levenslust.

Het zien van zulke verhalen van hoop is wat onze acties zin geeft.

 

En wat volgt?

MR: We willen dit doel van herstel voor kwetsbare mensen behouden. 

Nieuwe projecten worden voorbereid om, volgens hetzelfde model en 

in de nabije toekomst, mensen uit andere instellingen op te vangen.

 

In Villa Meyerbeer heeft de urgentie plaatsgemaakt voor heropbouw. 

En in Spa is er een solidair leefgemeenschap ontstaan, ver voorbij de 

muren van het centrum.
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GETUIGENIS

Ik had een katholieke opvoeding gekregen, met de sacramenten 
(doop, communie, huwelijk), maar zonder veel overtuiging. Door 
me actiever in te zetten binnen de Leger des Heilsgemeenschap, 
dankzij Damaris en alle anderen, richtte ik me steeds meer op Jezus 
en spiritualiteit, maar zonder de dogma’s waarmee ik me niet kon 
identificeren.

Vandaag voel ik me vrijer, ondanks al mijn imperfecties en de 
verplichtingen die me nog steeds achtervolgen. Maar ik heb geloof, 
een geloof dat me stap voor stap vooruit helpt en me tegelijk laat 

groeien.”  

“Een geloof dat opbeurt en bevrijdt”

☞	�Steun ons met een online gift : 
	 www.legerdesheils.be

☞	 of doe en gift via overschrijving :  
	 IBAN : BE53 1910 5124 4153
     	BIC : CREGBEBB

Geven verandert levens
In deze koude winterperiode rekenen 
we op uw hulp om onze missie voort te 
zetten: kwetsbare mensen verwelkomen, 
ondersteunen en een sprankje hoop 
geven.
Laten we samen de warme geest van 
Kerst laten weerklinken.

Ik dank het Leger des Heils 
uit de grond van mijn hart, 
omdat het mijn manier van 
kijken veranderd heeft en mij 
de hoop heeft teruggegeven.

Joëlle Welter

Joëlle Welter is een toegewijd lid van de Leger des 
Heilsgemeenschap in Seraing. De afgelopen vier jaar heeft 
zij trouw deelgenomen aan het werk bij het korps van het 
Leger des Heils: erediensten, gebedsbijeenkomsten, de 
Gezinsbond en vrijwilligerswerk. Haar verhaal met het 
Leger des Heils begon echter veel eerder: Al sinds een 
jaar of vijftien nam ze deel aan lokale activiteiten, zoals 
de braderie. 

Vandaag getuigt Joëlle oprecht over de werking van de Heer in 
haar leven. Door haar aanwezigheid, haar dienstbaarheid en haar 
open hart laat ze concreet zien welke genade ze heeft ontvangen 
— een geloofsweg gekenmerkt door hoop en verbroedering.

“Ik ben Joëlle Welter en het is nu al meerdere jaren geleden dat ik bij 
het Leger des Heils kwam. Als ik erop terugkijk, herinnerde ik me er 
aanvankelijk niet veel van, behalve het beeld van een fanfare op de 
hoek van de straat.
Ik vond dat altijd erg leuk, vooral rond de kerstperiode, te midden 
van de feestverlichting en de versierde etalages.

Toch intrigeerde het me: al die mensen die muziek maakten, met 
een grote collectebus in het midden waarin voorbijgangers geld 
deponeerden. Toen zorgde het leven ervoor dat ik alleen kwam 
te staan, met weinig middelen en veel dingen die ik opnieuw 
moest opbouwen. Toen, op aanraden van iemand, stapte ik de 
gemeenschap binnen.

Men vertelde me dat ik er kleding en andere spullen kon krijgen tegen 
een kleine prijs. Zo begon ik met één bezoek, daarna twee, en al na 
enkele maanden keek ik bij elk bezoek uit naar die dagen.

Ik vond er inderdaad wat ik nodig had, maar nog veel meer: liefde, 
warmte, verbondenheid, lachen… en bovenal heb ik God ontmoet!
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Studiereis naar Brussel: inspiratie uit Europa voor meer inclusie 
Van 6 tot 9 oktober trok een delegatie van afdelingshoofden 
van de Stichting Leger des Heils Frankrijk naar Brussel voor 
een studiereis in het kader van Erasmus+. Doel van deze 
Europese uitwisseling: vernieuwende methoden ontdekken 
om mensen met een migratieachtergrond te begeleiden, en 
samen werken aan een sterker, inclusiever Europa.
 
Een onderdompeling in de Belgische sociale praktijk

Vier dagen lang ontmoetten de deelnemers hun Belgische collega’s 
uit de sociale sector om ervaringen, kennis en inzichten uit te 
wisselen.

Op het programma stonden:

•	 Een ontmoeting met FEANTSA, om de Europese inclusiepolitiek 
beter te begrijpen

•	 Bezoeken aan opvang- en onthaalstructuren zoals Samusocial, 
het Leger des Heils België en de Ressourcerie

•	 Een presentatie van de territoriale strategie tegen dakloosheid 
door Bruss’Help

•	 Professionele uitwisselingen over migratievraagstukken en 
sociale kwetsbaarheid 

Van bezoek tot bezoek konden de Franse professionals hun 
praktijken spiegelen aan andere Europese modellen. Ze waren 
onder de indruk van de gastvrijheid van de Belgische partners, de 
openheid van de gesprekken, en de belangrijke rol die mensen met 
ervaringskennis krijgen binnen de bezochte projecten.

De studiereis leverde vijf belangrijke lessen op:

1.	 Een versterkte logica van zelfredzaamheid : Opvang richt 
zich op snelle stabilisatie en een prioritaire toegang tot de 
private woningmarkt, ondersteund door een gestructureerde, 
responsabiliserende begeleiding.

2.	 Begeleiding gestuurd door het recht : De toegang tot 
hulpverlening hangt sterk samen met de domicilie, wat een 
kwetsbaar punt blijft voor mensen in de grootste onzekerheid.

3.	 Grootschalige interculturele bemiddeling : De inzet van 
externe bemiddelaars vergemakkelijkt de dialoog, versterkt het 
vertrouwen en bevordert de inclusie van mensen met diverse 
achtergronden.

4.	 Welzijn op het werk als hefboom voor doeltreffendheid : 
In België wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
werkomstandigheden van de eerstelijnsprofessionals — terecht 
beschouwd als het kloppend hart van de hulpverlening.

5.	 Een gecoördineerde strategie tegen dakloosheid :  Het 
Belgische Masterplan biedt een geïntegreerde visie om tegen 
2030 te evolueren naar nul dakloosheid — een ambitieus en 
inspirerend model voor Frankrijk.

Wordt dit opgevolgd ?

Deze reis, rijk aan inzichten en emoties, opent concrete mogelijkheden 
om de Franse praktijken te versterken. De prioriteiten liggen vooral 
bij:

•	 de actieve deelname van de mensen die we begeleiden,
•	 de erkenning en ondersteuning van de teams in de frontlinie,
•	 en toegang tot duurzaam wonen als hefboom voor inclusie.

De deelnemers willen hun ervaringen delen binnen de Franse 
instellingen en nieuwe Europese samenwerkingen via Erasmus+ 
stimuleren.
 
Samen vooruit: innovatie door uitwisseling

Dit Erasmus+-project toont aan dat internationale samenwerking een 
krachtige motor voor sociale innovatie kan zijn — ten dienste van de 
meest kwetsbaren.

Elders gaan kijken, betekent niet alleen leren van anderen, maar ook 
jezelf herontdekken, groeien en samen vooruitgaan.

Het Leger des Heils en al zijn Franse en Belgische teams danken 
Samusocial, Casa Vesta, Bruss’Help, FEANTSA en alle professionals 
die hun tijd, ervaring en betrokkenheid hebben gedeeld om deze 
inspirerende studiereis mogelijk te maken.

“Deze reis bevestigt 
dat het delen van 
onze praktijken al 
een manier is om het 
leven van de mensen 
die we begeleiden te 
verbeteren.”
Deelnemer aan de studiereis
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Op zondag 12 oktober werd de eredienst van het 
Leger des Heils in Brussel uitgezonden op La Une 
(RTBF), in het kader van het programma “Messes et 
Cultes” van de Protestantse Radio en Televisie.

Uw aanwezigheid – zelfs op afstand – maakte van deze viering 

een bijzonder moment van geloof en verbondenheid, dat de 

muren van onze kerk ruim overstijgt.

Voor wie deze feestelijke en muzikale viering nog niet heeft 

kunnen bekijken, is de uitzending beschikbaar via de 

herbekijklink. 

NIEUWS UIT BELGIË 

TELEVISIE

Herbekijk de televisieviering 
van het Leger des Heils

Maandelijks op RCF Brussel: 
“Au fil de la Vie”, verhalen van 
geloof en engagement.

RADIO
Wanneer ?
1e vrijdag per maand, rond 12u45  
en 17u45 in herhaling

Waar?
Radio RCF Brussel - 107,6 FM

Animatrice : Anne-Laurre Tellier

Herhaling : Na uitzending beschikbaar 
op de website

Scan de QR-code om de 
heruitzending te bekijken : 

Of gebruik de link 
armeedusalut.be/culte-tv

Een verhaal vol menselijkheid, emotie en trouw aan een missie, 

dat inspireert om zelf ook een hand uit te reiken.

In de aflevering van november spreekt Bertrand Lüthi, officier 

van het Leger des Heils in België, over de geschiedenis van 

de kerstpotten – een symbool van solidariteit dat nog altijd 

mensen met elkaar verbindt.

 

Sinds oktober 2025 presenteert het Leger des Heils 

België een nieuw maandelijks radioprogramma op RCF 

Brussel, als onderdeel van het programma Bruxelles 

ma Belge.

De reeks, getiteld “Au fil de la Vie”, is een kroniek van een 

vijftiental minuten die plaats geeft aan stemmen van solidariteit, 

engagement en hoop — midden in de sociale realiteit van 

vandaag.

In de aflevering van oktober vertelt Eirwen Butland, al bijna tien 

jaar vrijwilliger bij de post Brussel-Centraal, over haar parcours, 

de vele gezichten die ze heeft ontmoet en de vreugde om van 

betekenis te zijn.



Samen – instellingen, subsidieverstrekkers, kerkgemeenschap, 
verenigingen, partners en vrienden – hebben we het warme hart 
van solidariteit laten kloppen.

HARTELIJK DANK AAN IEDEREEN DIE ONS MET HUN 
VERTROUWEN, STEUN EN INZET IN STAAT HEEFT 
GESTELD OM GEDURENDE HET HELE JAAR 2025 
HOOP TE BLIJVEN KOESTEREN.

DOE EEN GIFT AAN HET LEGER DES HEILS

Bedankt voor uw vrijgevigheid! 

Uw steun is essentieel: door een donatie te doen aan het 
Leger des Heils biedt u maaltijden, onderdak en troost 

aan mensen in nood. 

☞ �	Online gift : 
     	www.legerdesheils.be

☞	 Via bankoverschrijving :  
	 IBAN : BE53 1910 5124 4153
     	BIC : CREGBEBB
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